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А А i 


Bizleri yoktan var edip varlığından haberdar eden ve bildirdiği hükümlerle yolumuzu aydınlatan, bağışladığı türlü nimetlerle bizleri rızıklandıran âlemlerin Rabb'i Allan Teâlâ'ya hamd; bütün kâinatın öncüsü, Hasan ve Hüseyin'in (radıyallahu anhümâ) dedesi, şark ile garbın Rabb'inin sevgilisi Hz. Muhammed Mustafa'ya [sallallahu aleyhi vesellem) ve onun al ve ashabına sonsuz salat ve selâm olsun. 


ÖNSÖZ 


Kültürlerin önemli yapı taşları olan mutasavvıflar, sahip oldukları güzel ahlâk ve örnek yaşantı ile bizlere rehberlik yapıp yolumuza ışık tutmaktadırlar. Kurdukları edep okulu ve terbiye mektepleriyle, körelmiş nefislerimizi kemale erdirmeyi amaçlamaktalar ve bu hususta bizlere hocalık yapmaktadırlar. 


Kâmil mükemmil zatlara uyup onlar gibi doğru yaşayabilmemiz için, böylesine güzel bir niyetle bizlere yaklaşan ve kucak açan tasavvuf büyüklerini doğru anlamamız ve iyi tanımamız gerekir. Evliyaullah, Cenâb-ı Hakk'ın rızasını kazanma yolunda bizler için fırsattır. 
Rabbü”l-ölemin”in bu salih kullarının değerini bilip onlarla beraber olmalıyız, onlarla aynı yolda ilerlemeliyiz. 
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Çalışmasını yaptığımız Rütbetü”-Hayât isimli kıymetli eser işte bu değerli mutasavvıflardan biri olan Hâce Yusuf el-Hemedâni'ye [kuddise sırruhüj aittir. 11. yüzyılın büyük âlimlerinden Yusuf el-Hemedâni, özellikle Orta Asya, İran ve Irak topraklarında büyük ilgi görmüş, irşad faaliyetleriyle birçok kitleye ulaşmıştır. Hâce Ahmed Yesevi ve Abdülhâlik-ı Gucdüvâni gibi büyük halifeler yetiştirip Nakşibendiyye yolunda derin ve kalıcı izler bırakan Hemedani hazretleri, altmış yıldan fazla bir süre insanlara doğru yolu göstermekle meşgul olmuştur. 


İrşad faaliyetlerini çok yönlü sürdüren Yusuf el-Hemedani (kuddise sırruhül, farklı konularda risaleler kaleme alarak da insanları aydınlatmaya çalışmıştır. Bu risalelerin içinde öne çıkanlardan biri de elinizdeki bu güzide ve münevver eserdir. Sade ve akıcı bir üslupla Farsça olarak kaleme alınan kitap, insan ve ahiret, iman ve İslâm, kalp ve beden gibi konularla müslümanca bir hayatın temel hususlarına dikkat çekiyor. Muhammed Emin Riyâhi tarafından Tahran'da neşredilen nüsha üzerinden çalışılan eser, siz değerli okuyucularımıza sunulmuştur. 


СЇВЇ$ 


Yusuf el-Hemedâni'nin Hayatı 


Ebü Yakub Yusuf b. Yakub el-Hemedâni (kuddise sırruhül, 440 veya 441 (1048 veya 1049) yılında Hemedan'ın Büzenecird köyünde doğdu. Asıl ismi, Yusuf b. Yakub el-Hemedani olup, künyesi Ebü Yakub'dur. İmâm-ı Âzam hazretlerinin neslindendir. İnsanları Hakk'a davet eden, onlara doğru yolu gösterip, hakiki saadete kavuşturan “silsile-i aliyye”nin önde gelen isimlerindendir. 


- Hâce Yusuf el-Hemedâni [kuddise sırruhül Hemedan şehrinin yetiştirdiği büyük velilerden idi. Bu sebeple İran ve Orta Asya tasavvuf tarihinde oldukça önemli bir isimdir." Zira o, kendisinden Nakşibendi ve Yesevi tarikatlarının doğup geliştiği ve Mâverâünnehirli üstatların bir 


1 Hamid Algar, Nakşibendilik, s. 487. 
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çizgisi olan Hâcegân'ın ilki idi. Abdülmecid Hâni, Hadaiku”l-Verdiyye isimli eserinde onun için şu ifadelerde bulunur: “Hemedan'ın yetiştirdiği büyüklerden olup irfan sahiplerine, gerçek âlimlere, kamil velilere imamdı. 
Horasan”da müridleri terbiye işi, bu zat ile sona erdi. 
Merv”deki tekkesinde ulemadan, sulehadan çok insan toplanırdı. Kendisinden ve ilminden fayda sağlarlar, istediklerinin büyük çoğunluğunu elde ederlerdi.”? 


Yine Mevlânâ Ali b. Hüseyin es-Safi'nin Reşehat”ında şöyle anlatılır: “Velilerin kutbu Hâce Muhammed Parsa hazretleri Fasl/ü'/-Hitâb isimli kitabında şöyle zikretmiştir: “Şanı yüce âlimlerden ve Hâcegân büyüklerin- den Şerefüddin el-Ukayli kendi el yazısı ile kaleme aldığı eserinde der ki: Şeyh Yusuf el-Hemedani on sekiz yaşında iken Bağdat'a gitti. Ebü İshak-ı Fakih”ten fıkıh ilmini öğrendi. Nazariyat ilminde zirveye çıktı. İmam Ebü Hanife”nin mezhebinden idi. İsfahan ve Buhara”da ilim tahsilini sürdürdü. Irak, Horasan, Hârizm ve Mâverâünnehir”de çok tutuldu...” 


İlmi Eğitimi 

On sekiz yaşında iken ilim tahsili için gittiği Bağdat'ta Şâfii fakihi ve Bağdat Nizâmiye Medresesi'nin müderrisi Ebü İshak eş-Şirâzi'nin ders halkasına katıldı. 
Şirâzi'nin yanı sıra Ebü Cafer Müslime, Abdüssamed b. 
Me'mün, İbnü”-Mühtedi-Billâh, Hatib el-Bağdâdi, İbn Hezarmerd ve Ebü”l-Hüseyin Ahmed b. Muhammed 


2 Abdülmecid Hani, Hadaiku ”-Verdiyye, s. 433. 
3 Mevlana Ali b. Hüseyin es-Safi, Reşehat, s. 39. 
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İbnü”n-Nakkür gibi âlimlerden ders aldı. Bağdat'ta kaç sene kaldığı ve buradan ne zaman ayrıldığı bilinmemektedir. Daha sonra İsfahan”da Hamd b. Velkiz'den, Buhara'da Ebü'l-Hattâb Muhammed b. İbrahim et-Taberi'den ve Semerkand”da Ahmed b. Muhammed b. 
Fazl el-Fârsi'den ders alıp hadis dinledi. 


Fıkıh ve kelam tartışmalarından bunalan Hemedani, zahiri ilimlerden sonra tasavvufa yöneldi. Bu yönelişte muhtemelen süfi meşrep olduğu bilinen Ebü İshak eş-Şirâzi'nin de etkisi olmuştur. Hemedâni'nin tasavvuf yolunda Abdullah-ı Cüveyni ve Hasan-ı Simnâni'den faydalandığı nakledilmektedir.“ 


Abdülhâlik-ı Gucdüvâni'ye [kuddise sırruhül nisbet edilen Makâmât-ı Yüsuf-ı Hemedâni'de Hemedâni'nin tasavvufta Ebü Ali el-Fârmedi'ye intisap ettiği kaydedilmiştir. Daha sonra yazılan Nakşibendi eserlerinde de aynı bilgi tekrarlanmıştır. 


Yusuf el-Hemedâni tasavvufi eğitimini tamamladıktan sonra halkı irşad için Merv'de bir tekke kurdu. 
Hemedâni devamlı surette bu tekkede ikamet etmedi, halkı irşad için birçok şehre seyahat etti. Hicri 506 senesinde, takriben altmış beş yaşlarında büyük bir vaiz ve süfi unvanıyla tekrar Bağdat'a geldi. Bir zamanlar ders okuduğu Nizâmiye Medresesi'nde vaaz meclisi kurdu ve halktan büyük bir ilgi gördü. 


4 Necdet Tosun, “Yüsuf el-Hemedâni”, DİA, 44/12-13. 
5 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend, s. 40. 
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Vefatı 


Hâce Yusuf el-Hemedâni [kuddise sırruhül vefatının yaklaştığını anlayınca müridleri arasından davet ve irşad makamına vâsıl olmuş dört kişiyi halife tayin etti. 
Bu halifeler onun vefatından sonra halkı Hakk'a davet ve irşad ettiler. 


Tarihu İmam Yafif de Hâce Yusuf el-Hemedani”nin 440”ta (1048) doğduğu 535”te (1140) ise vefat ettiği kaydedilmiştir. Buna göre doksan beş yıl yaşamıştır. 


Makâmât'a göre Hemedani, Semerkand”ın Gatfar bölgesinde vefat etmiş ve kendi evinin içinde defnedilmiştir. Ancak bu bilgi hemen diğer tüm kaynakların tanıklığına aykırıdır. Bu kaynaklarda kendisinin Herat”tan Merv”e giderken yol üzerindeki Bâmyin'de vefat ettiği kaydedilir; burada belli bir süre medfun kaldıktan sonra İbnü'n-Neccâr adında bir müridi kabrini Merv'e götürmüştür.9 Bu çelişki henüz çözülmüş değildir; ancak Merv'de bulunan bir türbenin Molla Câmi döneminde Hemedâni'ye ait olduğunun tesbit edildiği kesindir. Bu türbe günümüzde de ayaktadır.” 


Halifeleri 


Şeyh Yusuf el-Hemedani”nin (kuddise sırruhül müridleri çok olduğundan hepsini saymak mümkün değildir. Halifelerinin önde gelenleri arasında ise dört zat vardır: 


6 Necdet Tosun, Bahâeddin Nakşbend, s. 41. 
7 Hamid Algar, Nakşibendilik, s. 488. 
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1. Hâce Abdullah-ı Berki 


Hidayet semasın güneşi, sonsuz inâyetin zuhur mekânı, âlim ve ârif bir şeyhtir. Hârizm'de doğup Buhara'da vefat etti. Kabri, Şeverşan dağının başındadır. 
Şeyh Ebü Bekir İshak Gülâbâdi'nin kabri yanındadır. 


2. Hâce Hasan Endâki 


Zamanının irfan sahibi zatları arasında olup gerçek anlamda ihsan makamındadır. Yaşadığı zamanın şeyhi olup hal bakımından tekti. Bu zat, 464'te (1071) doğdu. 
16 Ramazan 552'de (22 Ekim 1157) vefat etti. Kabri Buhara'da olup Gülâbâdi'nin kabrine yakındır. 


3. Hâce Ahmed Yesevi 


Türkistan'da yetişen büyük velilerdendir. İsmi, Ahmed b. İbrahim b. İlyas Yesevi olup; Pir-i Türkistan, Hazret-i Türkistan, Hazret-i Sultan, Hâce Ahmed, Kul Hâce Ahmed diye tanınır. Babası Hâce İbrahim'in nesebi Hz. 
Ali'nin oğlu Muhammed b. Hanefiyye'ye ulaşır. Soyu, Hz. Fâtıma validemize dayanmadığı için seyyid değildir. 
Doğum tarihi kesin olarak bilinememektedir. 562 (1166) senesinde Yesi'de vefat etti. 


4. Abdülhâlik-ı Gucdüvâni 


Orta Asya süfiliğinin gelişmesinde büyük rol oynayan Hâcegân silsilesinin kurucusudur. Buhara'ya yaklaşık 30 km. uzaklıktaki Gucdüvân köyünde (bugünkü telaffuzu Gicdüvân) doğdu. Risâle-i Sâhibiyye adlı eserinde (s. 95-96) anlattığına göre babası, İmam Mâlik neslinden, zâhiri ve bâtıni ilimlere vâkıf bir âlim olan 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Malatyalı Abdülcemil İmam'dır. Kaynaklarda Gucdüvâni'nin vefatı için muhtelif tarihler verilmektedir. Gulâm Server Lâhüri, herhangi bir eski kaynağa dayanmadan onun 575'te (1179) vefat ettiğini söyler. 


Eserleri 


Yusuf el-Hemedâni vefat ederken geriye birçok mürid, halife ve eser bıraktı. Ancak Zehebi'nin dediği- ne göre ibadet ve irşad ile meşgul olduğundan yazdığı sayfaları derleyip toplamaya bazan vakit ayıramıyordu. 
Hemedâni'nin bilinen eserleri şunlardır: 


1. Rütbetü”l-Hayat. Bir süfi gözüyle hayatın yorumunun yapıldığı, hayatın iman, İslâm ve ihsanla yaşamak şeklinde üç dereceye ayrıldığı bu Farsça eserin Süleymaniye Kütüphanesi'nde mevcut tek nüshası (Ayasofya, nr. 2910, vr. 257a-289b) Muhammed Emin Riyâhi tarafından neşredilmiştir (Tahran 1362 hş./1983). 


2. Risâle. Kâinatın insanın emrine ve hizmetine verildiğini anlatan Arapça risalenin bilinen tek nüshasının (Köprülü Ktp., Fâzıl Ahmed Paşa, nr. 853, vr. 209a-212b) tercümesi Hayat Nedir adlı eserin içinde (s. 99-101) basılmıştır. 


3. Risale. Riyazat, helal yemek ve giymek, mücahede ve zikir konularını ihtiva eden tarikat adabına dair Farsça küçük bir eserdir. 


4. Risale. Tahran Üniversitesi Merkez Kütüphanesi”nde bulunan (nr. 2114/18) tevhide dair Farsça risale Celil-i Misgernejâd tarafından neşredilmiştir. 
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5. Safâvetü't-tevhid li-tasfiyeti”l-mürid. “Süfi mahlük değildir” sözünün açıklamasını, sabır, sâlikin kalp temizliğine ulaşmasının yolları ve fenâ ba“de”l-fena gibi konuları içerir. Bu eseri de Celil-i Misgernejâd yayımlamıştır. 


6. Vâridât. Bu eserin ismi Muhammed b. Nizâm el-Hârizmi el-Erzengi'nin Şerh-i Risâle-i Azizân adlı eserinde geçmektedir. 


7. Kitâb-ı Keşf. Câmi'nin Nefehatü /-Üns”ünde anılan bu eserde müellifin günah ve tövbe konusundaki görüşleri Şemseddin Muhammed-i Deylemi tarafından Risâle-i İsfahân'da eleştirilmiş, Sümeyremi de ona karşı Redd-i Risâle-i İsfahân'ı kaleme almıştır. Süleymani- ye Kütüphanesi'nde (Nâfiz Paşa, nr. 438) Kitabü T-Keşf an Menâzili's-Sâirin adıyla kayıtlı olup baş tarafındaki eksiklik sebebiyle müellifi bilinmeyen yazmanın Kitâb-ı Keşfin 2. cildi olması muhtemeldir. Müellifin kaynaklarda adı geçen Menâzilü's-Sâirin, Menâzilü's-Sâlikin, Varidât adlı risaleleri günümüze ulaşmamıştır. Yusuf el-Hemedâni'nin ahlâkını ve sözlerini ihtiva eden Makâmât-ı Yüsuf-i Hemedani (Risale-i Sâhibiyye) adlı bir risale (nşr. 
Said-i Nefisi, Ferheng-i İrân-zemin, 1/1, 1332 hş./1953, s. 70-101) Hemedâni'nin halifelerinden Abdülhalik-ı Gucdüvani”ye nisbet edilmektedir. 


(IRÜTBETÜ'L-HAYÂT) 


HAYAT 
BASAMAKLARI 


Rahmân ve Rahim olan Allah'ın adıyla... Ancak О'пdan yardım dileriz. Hamd, ezeli hamdinin yüceliği ile kendi zatını öven, varlığı öncesiz olan yüceliğini övmek suretiyle yüce olan, ebedi tevhidini ikram etmek cihetiyle varlığını ispat eden, ebedi birliğinin müşahede edilmesiyle tek olan, zâhiri kahrının azametiyle cebbâr, bâtıni azametinin kahrıyla kahhâr, hâkimiyet yüceliği ile melik, kayyümi izzetinin mülkü ile mütekebbir, merhametinin güzelliği ile vasi” ve rahmetinin genişliği ile muhsin olan yüce Allah'a mahsustur. 


Salat ve selâm, yarattıklarının en hayırlısı ve en üstünü olan resülüne, onun âl ve ashabına olsun. 
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Canlı Kimdir, Hayat Nedir? 


Allah (celle celaluhül seni, sevdiği ve razı olduğu şeylerde başarılı olanlardan eylesin. “Canlı kimdir ve hayat nedir?” diye sordun. 


Cevap: Tevfik Allah'tandır. 


Bil ki basiret ve yakin ehline göre “canlı”, huzurlu olan kimse; “hayat” da huzurlu olmaktır. Yedi feleğin ve yerin mahlükatı, huzur ve huzurlu olmak konusunda aynı fikirdedir ancak huzur bulma yerleri farklılık gösterir. 


Her insan kendi makam ve erkânına göre bir huzur yerine sahiptir. Kişi huzur bulduğu yerin varlığı ile rahatlar ve sakinleşir. Onu kaybettiği zaman da dertli ve keyifsiz olur. Çünkü insan onunla sıkıntıdan ve gönül darlığından kurtulur. Hak yolunun yolcuları olan peygamberler, canlıyı ve hayatı tanıma hususunda genel bir kural olan şu sözü söylemişlerdir: “Falan kişi, falan şeyle canlıdır.” 


Ancak canlı ile hayatı, ayrıntılı olarak ve süfilerin ölçüsü doğrultusunda tanıyarak şöyle bileceksin, her kimin mutluluğu dünya ziynetiyledir, huzuru bu gurur sarayının malını toplamak ve menetmek; biriktirmek ve defetmekledir, o dünya ile yaşıyordur, dünya ile canlıdır. 
Bu durum, insan için en aşağı derecedir ve en değersiz yoldur. Nitekim dünya malı ile huzur bulup avunma konusunda bütün hayvanlar, böcekler, vahşi ve ehil hayvanlar, kuş ve balıklar ortaktırlar. Onlar, bu gurur sarayının lezzetleri ile yaşarlar. Bu sebepten Rabbü”l-ölemin, yönelişi dünya hazları olan insanlarla hayvanları aynı ölçüye koyarak şöyle buyurmuştur: 
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“Onları bırak; yesinler, eğlensinler ve boş ümit onları oyalayadursun. (Kötü sonucu) yakında bilecekler!” (Hicr 15/3). Yine şöyle buyurmuştur: 


в з 9 205,0 


“Hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir” (Muhammed 47/12). 


İdrak, akıl ve emaneti yüklenmekle muazzam ve şerefli olarak yaratılmış insanın, teselli noktasında kendi emrine verilmiş olan hayvanlar, yırtıcılar, kuşlar ve böceklerle aynı konumda olması ne utanç vericidir! Böyle bir insan, hayvanların mertebesinden alçalır ve bununla avunur. Hayvanların yeme, içme, eş edinme, barınma ve giyinme ile mutlu olup avundukları gibi, bu insan da bu tür şeylerle teselli olur. Hakikatte kendi makamını ve derecesini düşünmez. 


суа 25553 iş əşi 251,045 22; 
ср „д2 45 Ш>; oi 
“Biz, hakikaten insanoğlunu şan ve şeref sahibi kıldık. Onları, (çeşitli nakil vasıtaları ile) karada ve denizde 

taşıdık; kendilerine güzel güzel rızıklar verdik; yine onları, yarattıklarımızın birçoğundan cidden üstün kıldık” (İsrâ 

17/70) saltanat kemeri ve tacı insanındır, ancak unutur. 
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“Hayır, onlar brns gibidir, hotie onlar yolca daha da sapıktırlar” (Furkân 25/44) kamçısının acı ve sızısı onun canına ve gönlüne ulaşmaz. 


.. 3 zz 232. о 7 
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“Hayvanların yediği gibi yerler. Onların yeri ateştir” (Muhammed 47/12) yarasının ağrısı hareket ve idrakine işlemez. 


Bu unutkan miskin biçare bir kez olsun düşünmez ki mahlükatı idare etme elbisesini bana niçin giydirdiler? Bu ilim, dirayet ve idrak tacını bütün yaratıklar arasında niçin benim başıma koydular? İbadet yazısını niçin benim alnıma çektiler? Gökyüzünde ve yerde benim adımı niçin dostluk ve muhabbetle meşhur ettiler? 120.000”den fazla peygamberlik ve saadet merkezini, bütün mahlükat içinde niçin sadece beni davet için gönderdiler? Kutsal kitaplarda ve sahifelerde niçin benden bahsettiler? Bu kitaplardaki şükür, övgü ve kınama niçindir? Dünyayı niçin birçok yerde kınadılar? Neden dünyaya hapis ve zindan isimlerini verdiler? Onun gurur ve fitnesinden kaçıp firar etmeyi niçin emrettiler? Önde gelen resüller, nebiler ve veliler neden ona yönelmediler? 


Bu kendi işinden gafil olan insan, Rabb”inin yüce kitabından şu âyetleri okumamış mıdır? 
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“Kim ahiret kazancını istiyorsa, onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kârını istiyorsa ona da dünyadan bir şeyler veririz. Fakat onun ahirette bir nasibi olmaz” (Şürâ 42/20). 


е 2 həz о ^ Z # 
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“Servet ve oğullar, dünya hayatının süsüdür” (Kehf 18/46). 
ə 2 ii z8 Sədi əv sək. a əz 9 
“O gün, ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah”a 


kalb-i selim (temiz bir kalp) ile gelenler (o günde fayda bulur)” (Şuara 26/88-89). 
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“Biliniz ki mallarınız ve çocuklarınız birer imtihan sebebidir” (Enfal 8/28). 


b gr ər и 
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“Onların malları ve çocukları seni imrendirmesin” (Tevbe 9/85). 
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“Dünya hayatının durumu, gökten indirdiğimiz bir su gibidir ki insanların ve hayvanların yiyeceklerinden olan yeryüzü bitkileri o su sayesinde gürleşip birbirine girer. Nihayet yeryüzü ziynetini takınıp, (rengârenk) süslendiği ve sahipleri de onun üzerinde kudret sahibi olduklarını sandıkları bir sırada, bir gece veya gündüz ona emrimiz (afetimiz) gelir de onu sanki dün yerinde yokmuş gibi kökünden koparılarak biçilmiş bir hale getiririz. İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz” (Yunus 10/24). 


İnsan ve Ahiret 


İdrak, akıl ve temyiz ile şereflenmiş olan insanın hayvanlar, yırtıcılar ve böceklerle aynı makamda bulunmak- tan utanması, onların mertebesinde avunmaktan üzüntü duyması gerekir. İnsan, vücudunun taşıyıcısı olan nefsinin menfaati için yeme, içme, giyinme ve evlenme isteklerini kontrol altına almalı ve kendisinin asıl huzur bulacağı makamı bilmelidir. 


İnsan, Kur'ân-ı Kerim'deki iki âyeti tekrarlamalıdır. 
Bunlardan biri hayvanların mertebesini kınayan, diğeri de insanların mertebesini öven âyettir. Kınayan âyeti yukarıda zikretmiştik. O âyetlerden daha kapsayıcı olarak cebbâr olan Allah şöyle buyurmuştur: 
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“Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir” (Hadid 57/20). 


Gurur yani aldanış, dünyanın nakdine karşı iradesizlik göstermek, ahiret vaadini de meşakkatli görmektir. 
İnsanın ve ahiretin mertebesinin övgüsü için de Cenâb-ı Hak şöyle buyurmuştur: 


© 2 ya SN o £ Ap bə w ” ЕС. ” ez E o vər 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“Fakat siz (ey insanlar!) ahiret daha hayırlı ve daha devamlı olduğu halde dünya hayatını tercih ediyorsunuz. 
Şüphesiz bu (anlatılanlar), önceki kitaplarda, İbrahim ve Musa'nın kitaplarında da vardır” (a'lâ 87/16-19). 


İlk âyeti tekrarlamanın bereketiyle insanın gönlünde dünya soğur, ikinci âyeti okumanın bereketiyle de ahiret sevgisi gönülde yerleşir. 


İnsanın zâhiren dünyanın fuzuli işlerinden sakınıp uzak durması tüm âzalarına zor gelir. Nitekim kişi eğer esnaf ise ihtiyacı ölçüsünde dükkâna gider. Tâcir ise kıyafetine gereken oranda ve nafaka için ticaret yapar. 
İmalatçı ise kendisi ve ailesinin gerekleri nisbetinde çalışır. Halk tabakalarını, amir-memur, yönetici-çalışan, hâkim-tebâ, âlim-öğrenci, hep bu misal üzere bilmelidir. 


Dünya malı biriktirmekte aşırıya gitmemek, yeterli ölçüde yemek, giyinmek, barınmak ve evlilik ile yetinmek herkes için gereklidir. Nitekim bunlarla oyalanıp teselli olmanın, hayvanların mertebesi olduğu konusuna yukarıda değinmiştik. Kişi bunları, çalışan ve bedenini taşıyan nefsinin devamını temin için zarureten kullanır. 
Zaruret ise mukadder ve mahduttur yani ölçülü ve sınırlıdır, ölçüsüz başıboş değildir. 


Mümin kimsenin huzurunu, Kur'ân-ı Kerim'de bildirildiği gibi şu mana üzere bil: 


м д буй Su əsi ДЕЛЕ, 
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“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah”ın zikriyle sükünete erenlerdir. Bilesiniz ki kalpler ancak Allah”ı anmakla huzur bulur” (Ra'd 13/28). 


“Dünya hayatına razı oluruz, dünya ile huzur buluruz” diyenler kınanırlar. Nitekim, 


yla 5 PET 
“Kendisine bir iyilik dokunursa buna pek memnun olur” (Hac 22/11) âyeti dünya hazları ile teselli olanları, 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“Mutmain olarak yürürler” (зга 17/95) ayeti, dünya selameti ve emniyetiyle huzur bulanları kınamaktadır. 


“Bunlar, iman edenler ve gönülleri Allah”ın zikriyle sükünete erenlerdir” (Ra'd 13/28) âyeti ise Hak Teâlâ'nın zikri ile huzur bulan, O'nu anarak teselli olanları övmektedir. 
Çünkü dünya ve dünya zevkleriyle huzur bulan kimse, ilk 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bölümde açıkladığımız gibi irfan ehlinin beyanıyla “dünya ile yaşayan” insandır. Hak Teâlâ'nın zikriyle ve ameliyle teselli bulan kişi ise “Mevlâ ile yaşayan” insandır. İşte böyle bir huzurun ve hayatın eşi benzeri olmaz. 


Huzura Ulaşmanın Yolu 
Huzurun meydana gelmesinde iki yol vardır: 


Birincisi, Allah'ın fazlu keremiyle kula zahmetsiz ve yorulmadan gelen huzurdur. Bu huzur kulu, dünya һаyatının çukurlarından, din âleminin yüceliklerine ulaştırır. 
Ancak bu nadirdir ve, “Nadirin hükmü yoktur” demişlerdir. 


İkincisi, yorulma ve çile yoluyla gelen huzurdur. Bu yol, halef ve selef yani önceki ve bugünkü sâliklerin mücahede yoludur. Cenâb-ı Hak âyet-i kerimede şöyle buyurmuştur: 


и o 1122780 Әле о 302 əz? iz . 22.2 2 (ус, 


“Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir” (Ankebüt 29/69). 


Denilir ki: “Mücâhede ile zâhirini süsleyenin, Allah Teâlâ da müşahede ile bâtınını güzelleştirir.” Yine şöyle denilir: “Zâhiri hareketler, bâtıni bereketi gerektirir.” Ve yine, “Kişiye nefsi keremli olunca, ona dinini yaşaması kolay gelir” denilmiştir. 


Bil ki kişi, mâsivayı terkedip dünyadaki teselli yurdunu yıktığı ölçüde Hakk'ın zikriyle huzuru kurmuş olur. 
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Nitekim, “Kim seni (dünyayı) azaltırsa, seni (ve derdini) azaltır. Kim de seni çoğaltırsa kendisi için dünya (ve derdi) çoğaltılır” denilmiştir. Dünyanın huzur ve sığınma evi baştan başa yıkılınca rabbâni ukbanın yani ahiretin huzur ve sekinet evi abad olur. Böyle olunca kişi, “Bizim uğrumuzda cihad edenler” öleminden, “elbette kendi yolları- 


mıza eriştireceğiz” âlemine ulaşır. 


İstikamet üzere ilerleyenlerin bu konuda farklı sözleri vardır: 


бай: O kimse, dünyanın kirlerinden temizlendi, Mevlâ'nın zikrinin safası ile huzura erdi. 


Derviş: Aldanış dünyasında fakirleşti, sürur âleminde zengin oldu. 


Muvahhid: Şirkten ve ortaklıktan kurtuldu, yalnız ve tek oldu. 


Mukarreb: Ölümün elinden kurtuldu ve ebedi haya- ta katıldı. 


(Yolcu) Sâlik: Harap yoldan ayrıldı, mâmurların yoluna oturdu. 


Ârif: Şeytanın ve kötü cinlerin yuvasından kurtulup rıza bahçesinde huzur buldu. 


Keşif ehli: Nefis zindanından gönül tahtına ulaştı, der. 


Bütün bu sözler doğru ve hakikattir. Kişi ne vakit bu dünyanın huzur yurdunu, diğer dünyanın huzur yurduyla değiştirirse, bütün bu güzel sıfatlar onun elbisesi olur. 
Böyle olunca insan; hem derviş olur, hem süfi, hem muvahhid, hem keşif ehli, hem ârif, hem sâlik, hem manevi makam sahibi hem de yolun hakikatine eren kişi olur. 
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Hak dergâhı öyle yücedir ki onun yolunun ilk makamı bu şerefe sahiptir, öyle büyük ve geniştir ki kurb yani yakınlık meydanlarının bininden ilki bu yüksek mertebeye ve ulviyete sahiptir. 


Hak Teâlâ şöyle buyurur: 
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“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi amel işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız” (Nahl 16/97). 


İnsanın huzur ve güven yurdu dünya olduğu sürece yaşadığı âlemin beyanı gurur yani “aldanış hayatı” olur. 
Nitekim, 
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“Dünya hayatı aldatıcı bir geçimlikten başka bir şey değildir” (Hadid 57/20) buyrulmuştur. 


Huzur yurdu din ve Hak Teâlâ'nın şeriatı olduğunda ise, kişinin yeri “güzel bir hayat” olur. Âyet-i kerimede şöyle bildirilmiştir: 

-.—. 
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“Onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız” (Nahl 16/97). 


Kevn ü kâinatın yani bütün âlemin dönüşüyle kendinden ve hiçliğinden haberdar olmayan, kâinatın sırrını 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bilmeyen kimseye “gören” denemez. Gören insan, şeriat mülkünü tamamıyla görür. Nitekim şeriat, nefsin ve kâinatın sultanıdır. 


Mahlükatın önderi, peygamberlerin ve ümmetin lideri, din ve şeriatın rehberi Hz. Peygamber (sallallahu aleyhi vesellem), hayatın bu mertebesi hakkında şöyle demiştir: 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“İslâm, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekât vermen, Beytullah'ı haccetmen, umre yapman, cünüplükten temizlenmen (gusletmen), abdestini tam alman ve ramazan orucunu tutmandır.”8 


Hz. Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] dini mertebelerin en başına İslâm'ı koydu. Çünkü insan dünya hazlarının huzurundan yüz çevirmedikçe, dini vazifelerini hakkıyla yerine getirmekte müyesser olamaz. Birbirine zıt olan iki şey bir kalpte dost olamaz. Şunu bil ki gönül, dünya zevklerine esir olduğu sürece İslam şerefi ve yüceliğinden aşağılara düşer. Müslümanlığın huzur yurdu harap olur, dünyevi hazlarla ilgili teselli yeri ise mâmur olur. İki zıt bir araya gelmez. | 


8 Beyhaki, Şuabü 7-İman, nr. 3973; İbn Hibban, es-Sahih, nr. 173. 
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Nefsani Arzulara Tahammül Etmek 


Bir kimse, “Ademoğlunun, sıcak soğuk, fayda zarar, açlık susuzluk, çıplaklık, heva ve isteklerinde bu derece serbest olmasına rağmen, bunlarla İslâm'ın hakikatine ulaşamayacağı asla doğru olmaz, öyle değil mi?” diye sorarsa şöyle açıklanır: 


Cevap: Tevfik Allah'tandır. 


Bil ki yemek, giyinmek, barınmak ve evlenmek ihtiyaç ölçüsünde olursa bunların hepsi dine uygundur, İslâm'ın hakikatine aykırı değildir. Böyle olduğu sürece dini işler, şer'i vazifeler ve İslâm'ın esasları kişinin huzur ve yakınlık yurdu olur. Nefsani hazlar, artık kişiye kötü ve acı gelir. 


Eğer bu dünya hazları olmadan zaman geçirmek mümkün olsaydı, insan onları terketmeyi kendisi için büyük fırsat bilirdi. Ancak insan, bedenin devam etmesi için yer, uyur ve dünyevi isteklerin yükünü çeker. Bu nefsani hazların acı şerbetine tahammül eder. Çünkü beden, dinin emanet ettiği bir merkep yani binek ve dini vazifelerin hamalıdır. Beden, din yolunda gazinin atından ve hacının devesinden üstün değilse de, aşağı da değildir. Savaş yolundaki gazinin atına ve hac yolundaki hacının devesine ot vermek Hakk'a itaat ve dini bir amel olduğu gibi, ahkam-ı şeriatı yani dini hükümleri taşıyan bedene yemek vermek de daha hayırlı olarak Hakk'a itaattir ve O'na yaklaşmaktır. 


İnsan, kendini şeriata aykırı yollara götürmesi için bedenine gıda verirse, bu insan at ve deveye ot veren sonra da onların gücüyle yol kesen eşkıya gibi ya da 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haksız yere bir müslümanı öldürmek için kılıcını cilalayan kişi gibi olur. Âlimlerin ortak görüşü, böyle ot verme ve cilalama işinin haram olduğu şeklindedir. Öyleyse şeytanın yoluna gitmesi için beden merkebine gıda vermek de haramdır. 


Sözün aslına dönelim: Bedenin, şeriat yükünü çekmeye âmâde, dini vazifeleri taşımaya hazır olması, İslâmi gerekliliklerin yolunda ilerlemesi, yediği, içtiği ve giydiğine dikkat etmesi Cenâb-ı Hakk'a itaattir ve hayırlı bir iştir. Rabbü'l-âlemin'in dini ile huzur bulan, O'nun zikri ile huzurlu ve mutlu olan kimsenin yedi kat gök ve yer ile düşmanlığı ve muhalefeti kalmaz. Öyle ki bu kusur âleminde, faydasızlık dünyasında, vesveseler sarayında ve bencillik evinde âbad olmuş bir huzur yurduna sahip olur. Artık onun himmet kuşu ulühiyyet semalarında uçar; dili Hakk'ın sırrında ve zikrinde, bedeni yanıp erimektedir, dininin huzur yurdu daha âbad haldedir. O, bu ünsiyet ve Hakk'a yakınlık ile diridir, daha canlıdır. 
Nitekim şu âyet, sâlik hakkındadır: 
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“Ölü iken dirilttiğimiz...” (En'âm 6/122). Bu âyet, 


Ed 


2 50; о 41v 
bilə 5 422-2919 


“Onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız” (Nahl 16/97) âyetinin sırrıdır. İşte o hayatın hakikatini şu hadis-i şerif bildirmektedir: 
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“Kişinin, kendisini ilgilendirmeyen şeylerden uzaklaşması, Müslümanlığının güzelliğindendir.” Bu müslümanlığın ÖZÜ: 
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“Müslüman, elinden ve dilinden diğer müslümanların emin ve selâmette olduğu kişidir” hadis-i şerifinde ifade edilmiştir. İslâm'ın meyvesi şu hadis-i şerifte bildirildiği üzeredir 
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“İslâm, Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekât vermen, Beytullah'ı haccetmen, umre yapman, cünüplükten temizlenmen (gusletmen), abdestini tam alman ve ramazan orucunu tutmandır.”9 


Açıklamış olduğumuz bu huzur ve huzur yurdu, her ne kadar yüksek ve temiz bir mertebe, dünyevi mal ve cevahir diyarının son mertebesi ve mahlükatın hazla- 


9 Tirmizi, Zühd, 11: İbn Müce, Fiten, 12. 
10 Beyhaki, Şuabü 7-İman, nr. 3973; İbn Hibban, es-Sahih, nr. 173. 
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rının nihayeti ise de, Cenâb-ı Hak tarafından korunan kimselerin yolunun ilk adımı, tövbe edip Hakk'a yönelenlerin ilk mertebesidir. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] bu duruma şöyle işaret etmiştir: 


“İslâm, Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şehadet etmendir.”" 


Din dünyasındaki ikinci huzur mekanı ise, hüküm koyucu ve yol açıcı olan Resül-i Ekrem”in işaret ettiği şu noktadır: 


AN eyzii, 40225 “57 лу dik н 


“İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şer tüm kaderin Allah'tan olduğuna inanmasıdır.”? 


Dergâhın müridi ve Hak yolunun sâliki dünya hazlarından el ve eteğini çekmelidir. İslâm âleminin keşfi konularını anlama konusundaki arzusunu daha yükseklere (imani konulara) taşımalıdır. Bedenin nafilelerini ve nefsin kusurlarını araştırmayı bırakarak iman âlemine ulaşmalıdır. 


11 Beyhaki, Şuabü”-İman, nr. 3973; İbn Hibban, es-Sahih, nr. 173. 


12 Müslim, İmân, 1; Tirmizi, İmân, 4. 
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Hak yolunun büyüklerinin ortak görüşü, gönlün nâfile ibadetlerle imarının, bedenin nafilelerle bina edilmesinden daha faziletli olduğudur. Gönlün ve nefsin nâfilesi, bedenin nğfilesinden daha üstündür. Bedenin ve gönlün nâfile ibadetlerinin yanına tefekkürü de ekleyebilmek mümkün olsaydı eğer bunları bir arada yapmak gerekli bir durum olurdu, zira ahirete tâlip olanın zâhir ve bâtınında tam bir kulluk vardır. Ancak bunları aynı anda yapmak mümkün olmadığından kalbe riayet etmek daha öncelikli olmuştur. Görmüyor musun, oruç bedenin imsakıdır yani, onu hevâ ve heveslerden uzak tutmaktır, fikri ve gönlü dünyevi isteklerden uzak tutmak değildir. 
Ancak mürid için bunları bir araya getirmek şarttır. 


Basiret ehli kimseler şöyle demişlerdir: İnsanda imani düşünce zâhir olunca, İslâmi ameller de ardından gelir. Bu ikisini (amel ve tefekkürü) bir araya getirmek ne şekilde mümkün ise o yolla bunları bir araya getirmek gerekir; oruç ve tefekkür, itikâf ve tefekkür gibi. Her ne kadar namaz, zekât, cihad ve haccı tefekkürle ve şuuruna tam manasına ererek yapmak zor olsa da, farzı yerine getirmek farz borcunu kaldırır, sünneti yerine getirmek de Hz. Peygamber'e sallallahu aleyhi vesellem) ittiba sorumluluğunu kaldırır. Tefekkürün kesildiği anda nâfileyi yerine getirmek, müridden istenen şeydir. Tefekkür, iman âleminde cereyan ederken, bu düşüncenin kalbin hayatına uygun olması, kalbin imar edilmesi ve gizli şirk tozunun yıkanıp temizlenmesi de müridin münevver yolu için gerekli olanlardandır. 


38 © HAYAT BASAMAKLARI (RÜTBETÜ'L-HAYÂT) 
Iman ve Islâm 


Bir kimse, “Mezhep büyükleri şu meselede ihtilafa düşüp kendi görüşlerini dile getirmişlerdir. Bazısı iman ile İslâm'ın aynı manada olduğunu söylemiş, bazısı da İslâm başka, iman başka demiştir. Bu iki görüşten doğru olanını bize bildirin. Hangisi daha doğrudur ve sizin gönlünüzün bu iki görüşten hangisini tuttuğunu bize söyleyin. Eğer iman ile İslâm bir manada ise bu ikiliği konuşmak doğru değildir, yok eğer bu ikisi bir değilse o vakit bu farkın delili konusunda bizi bilgilendirin” derse, şöyle açıklanır: 


Cevap: Tevfik Allah'tandır. 


Ey basiret ve yakin denizinde din incisi arayan kişi! 
Bil ki bu kapıda olan sırlı şart şudur: Gönlü taklit pasından temizlemek, talep evinin kapısını dikenlerden ve şüphelerden arıtmaktır. Bununla birlikte Hak Teâlâ'nın izzet yolundan nasip almış veliler ile kurbiyet kurmaktır. 
Birkaç gün hikmet sultanlarının hizmetinde bulunmaktır. 
Güzel sözlerin nağmelerinden bir kelime ve, “Güzel bir hayat” (Nahi 16/97) nağmesinin ibareleri kulağa ulaşınca; sözlerin, ibarelerin ve nağmelerin hançerede yer tutmasından önce sözlerin manası kalbe iner. 


Eğer mürid bu dereceye ulaşamamış ise, onun velâyeti (tasarrufu), akıl velâyeti olur. Bunun da şartı, anlayıp idrak ettiği bir şeye karşı; zikir, dua, şükür ve hamd ile mukabelede bulunması, anlayamadığı konularda ise anlamama suçunu kendi idrakinin zayıflığına bağlamasıdır, söze ve söyleyene değil. 


Şimdi bu konunun aslını, akıllı avamın idraki ölçüsünde beyan edelim. Halkın düşmanlığını değil, duasını 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umarak iman ve İslâm'ın iki ayrı şey mi yoksa tek şey mi olduğunu anlatacağız inşallah. Yardım istenecek olan yegâne varlık Allah Teâlâ'dır. 


Bil ki eğer iman ve İslâm aynı şeydir diyorsan, mananın hakikati noktasından bu doğrudur. Eğer bunlar iki ayrı şeydir diyorsan, lugat ve şeriat noktasından bu da doğrudur. Bu iki görüş arasında tezat yoktur, dine de aykırı değildir. 


Ancak, “Her ikisi de aynıdır” sözünün açıklaması şudur: İslâm kelimesi, Arapça lugatta “teslim”den gelmektedir. Kul kendisini zahiren ve batınen Hak Teâlâ'nın emir ve yasaklarına uyma hususuna teslim edince mümin olur. 
İman kelimesi yine Arapça “emn” kelimesinden türediği için o kişi hakiki bir müslüman olur, güvenlik içinde bulunur. Eğer Hz. Yusuf'un (aleyhisselam) kardeşlerinin sözü olan, “Sen bize inanmazsın” (Yusuf 12/17) ayet-i kerimesine bakarak “iman, tasdik anlamındadır” dersen, müslüman, gönlünü, dilini ve bedenini Rabbü”l-ölemin”in emir ve yasaklarına emanet eden kişidir, gönlü, dili ve bedeni tasdik edicidir. Bu yüzden iman, İslam olur. 


Bir kimse bu iki yoldan birincisine yani iman yoluna girerse, teslimiyeti ve İslâmiyet'i de dürüst olur. Çünkü mümin, güvenilir insandır. Güvenilir insan da kendi benliği ile ya da halk ile olmayan, tümüyle Hak Teâlâ ile olan kişidir. Bir kimsenin Cenâb-ı Hak ile olabilmesi için kendisini dinin emir ve yasaklarına emanet etmiş olması gerekir. 


İman, tasdikten geliyorsa, mümin de Hakk'a sadık ve itaatkâr insan demektir. Bir insana itaatkâr diyebilmek için; kendisini zâhiren ve bâtınen Hakk'ın emir ve yasak- 


40 ə HAYAT BASAMAKLARI (RÜTBETÜ”L-HAYAT) 


larına bağlamış, kaza ve kadere teslim olmuş bir kimse olması gerekir. Bu yönüyle bakıldığında İslam, iman demek olur. Bu görüşün doğruluğuna Kur”an ve Sünnet delildir. Nitekim ayet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: 


É Ga BİZSE 6) о ge Ga OE 5502726 
BİLİ ga 


“Bunun üzerine orada bulunan müminleri çıkardık. 
Zaten orada müslümanlardan, bir ev halkından başka kimse bulmadık” (Zâriyât 51/35-36). 


Kur'ân-ı Kerim'de Hz. Lüt'un [aleyhisselâm] akrabaları için, aynı olayda hem mümin hem de müslüman ifadeleri kullanılmıştır. Bu, imanın İslâm, İslâm'ın da iman olduğuna Kur'ân-ı Mecid'den delildir. Yine başka bir âyet-i kerimede şöyle buyrulmuştur: 


9122008 0 КЕ 2155 4 сира 


“Eğer Allah'a inandıysanız ve O'na teslim olduysanız sadece O'na güvenip dayanın” (Yunus 10/84). 


Burada da İslâm ve iman kelimeleri aynı konuda kullanılmıştır. Bu, İslâm'ın iman olduğunu kanıtlar. Sahih bir hadiste Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem), 


РБ 


“İman, yetmiş küsur parçadır”? buyurmuştur. Yine başka bir hadiste de, 


13 Tirmizi, İmân, 6, Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/445. 
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2 
Zro em ЕГ 


2 or 
“İslam yetmiş küsur şubedir”* buyrulmuştur. 


Görüldüğü gibi aynı şeye hem iman hem de İslâm demiştir. Bu da imanın İslâm, İslâm'ın da iman olduğuna delildir. İman ile İslâm'ın farklı şeyler olduğunun delili ise, Hz. Cebrâil'in sorup Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem) cevapladığı hadis-i şeriftir. Cebrâil [aleyhisselâm], “İslâm nedir?” diye sordu. Hz. Peygamber, “Allah'tan başka ilâh olmadığına ve Muhammed'in O'nun elçisi olduğuna şehadet etmen, namaz kılman, zekât vermen, oruç tutman, hacca gitmendir” diye cevap verdi. Cebrâil faleyhisselam), “İman nedir?” diye sorunca da Hz. Peygamber, “Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilip hesaba çekilmeye ve kadere yani hayır ve şerrin Allah'ın iradesiyle olduğuna inanmandır” diyerek cevap verdi.” 


Cebrâil (aleyhisselâm), Allah Resülü”nden aldığı cevapları tasdikledi ve “doğrudur” dedi. Hz. Cebrâil, levh-i mahfüzda ve vahiy konusunda emin yani güvenilirdi. 
Resül-i Ekrem'in [sallallahu aleyhi vesellem] sıfatı da Kur'ân-ı Kerim'in ifadesiyle şöyledir: 


xə iz me 147 PEE ТР Ы: о İç 
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14 bk. Tirmizi, İmân, 6; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/445. 


15 Müslim, İmân, 1. 
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“Battığı zaman yıldıza andolsun ki, arkadaşınız (Muhammed) sapmadl ve bâtıla inanmadı; o, arzusuna göre de konuşmaz. O (bildirdikleri), vahyedilenden başkası değildir” (Necm 53/1-4). 


Bütün bunlardan anlaşılacağı üzere bu iki din sultanının ittifakıyla bir kural konmuş olur. Böylece soru soran sualden, itiraz eden de itirazdan vazgeçer. 


Biz bu kitabı, birinci kurala yani iman ile İslâm'ın farklı olduğu görüşüne göre hazırladık. Bu kurala uyduğumuz, kitabın konuları içinde görülecektir. Bu sayede mürid de Allah'ın izniyle, sorusuyla muradına erişecektir. 


Kalp ve Beden 


Bil ki dini ameller, düşünceler ve hareketler ile huzur bulan kimse, İslâm ile yaşamaktadır. Rabbâni âyetleri, meleki ilhamın düşüncelerini, semavi kitapların hikmet ve nasihatlerini, Allah Teâlâ'nın emir ve yasaklarını tebliğ için peygamberlerin gönderilişini, O'nun “o/ der ve olur” hükmüyle oluşan büyük-küçük işlerini görerek tefekkür eden ve bu düşüncede huzur bulan kimse de, iman ile yaşamaktadır. 


Beden İslâm için, kalp ise iman için çalışır. Kalbin yardımı olmadan beden bir iş yapamaz, bedenin ortaklığı ve yardımı olmadan da kalp müşahedeye (kalp gözüyle görmeye) ve vuslata eremez. Sanki beden kalbe, kalp de bedene bağlanmış gibidir. Bedenin müslümanlığı, kalbin yardımı olmadan, kalbin imanı da bedenin yardımı olmadan elde edilemez. 
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Bunlar arasındaki fark şudur: Gaybı görmekte kalp esastır, beden ona tâbidir. Gözün işleriyle ilgili konularda ise beden esastır, kalp ona tâbidir. Görülen önce, gayb ise sonradır. Çünkü İslâm ile huzurda beden, iman ile huzurda ise kalp esastır. 


İslâm'ın huzur ve güven âleminden imanın huzur âlemine yapılan sefer; zikrin tefekküre, amelin müşahedeye, gözün gayba, nefsin kalbe, âşikârın sırra, zâhirin bâtına tebdil olmasıdır. 


Bu mertebedeki insanın nazarı, hâkim olan Allah'ın (celle celiluhül saltanat ve azametine olur. O, âsuman (gökyüzü) mukarreblerinin mescid ve dergâhlarına bakar, onun meydanı Kur'an'ın sırları ve manaları olur. Beslendiği şey peygamberlerin kerem dergâhıdır, korkusu mahlükatın diriltileceği haşir gününden, yanıp erimesi ise gizli olan kaderin heybetinden olur. 


Fayda-zarar, tatlı-acı, zor-kolay, hâkimiyet-esaret, lutuf-kahır, zorlama-kırma, vuslat-hicran, keşif-gizlilik, utanma-övünme, sır-âşikâr, ayniyet-gayriyet, kirlilik-temizlilik, iç-dış, vaat-azarlama, ömür-asır, alçalma-yücelik bütün bunlar kazâ ve kaderden zuhur eder. Hâkim olan Allah'ın [celle celâluhüj kazası, kaderin zuhuruyla mukziye yani hüküm verilmişe ulaşır. 


Kul, ne getirecek diye kadere bakar. Kader de ne emredecek diye kazâya bakar. Kazâ, ne buyuracak diye ilahi izne, izin kudrete, kudret meşiyyete (ilâhi iradeye), meşiyyet de ilâhi ilme bakar. 


Meşiyyet, ilim hazinesinden kişinin saadet ve şekavetini (mutluluk ve bedbahtlığını) kabzeder ve kudrete 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ulaştırır. İzin, kudret hazinesinden bu saadet ve şekaveti alıp kazâya gönderir. Kader, kazâ hazinesinden bunları alıp kula ulaştırır. Kaderde gaflet olmadığı gibi; kazâ, izin, kudret, meşiyyet ve ilimde de hata ve yanılma olmaz. 


Ne kaderde gaflet, ne kazâda yanılma... Ne izinde yanlışlık, ne kudrette töhmet... Ne meşiyyette sabitlik ne ilimde hata mümkün olur. 


Bu öyle bir müşahede makamıdır ki gönül yanar, ciğer büryan olur ve göz ağlar. Kul, bedenine bakar günah ve mâsiyet görür, gönlüne bakar gaflet görür ve bilir ki, 


Еа 


“Her şey ne için yaratılmış ise, o şey ona kolay gelir.”18 Korkarım ki şakilerin kader diyerek nefslerini şekavete düşürmeleri; mâsiyetlerini âşikâr etmeleri ve yüce ilmin hilafına düşmeleriyledir. 


Ey hilaf arayan, ne diye soruyorsun! İlm-i ilâhi gaybdır, ilme aykırı şekavetin tohumu, ilâhi izin ve istemenin sırrındadır. Kazâ gizlidir, onun sırrını hiç kimse bilmez. 


Şüphesiz biliyorsun ki şekavet, ilâhi izin ve meşiyyet olmadan gerçekleşmez. Ancak bu izin ve meşiyyet gaybdır, gaybdan da kimsenin haberi yoktur. İzin ve meşiyyet, gayb ilminin işine nâzırdır. Bu izin ve dileği, ilim- den başka açıklayan bir şey yoktur. Kazâ ve kader, ilâhi izin ve hükmü sana ulaştıran elçilerdir. Hiçbir haber taşıyıcı da insana zarar ve ceza değildir. Azap ve kınama, 


16 Buhâri, Tevhid, 54; Müslim, Kader, 1. 
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senin amelin sebebiyledir. Kendinden başka kimsenin azap ve kınamasına uğramazsın. 


Ameller ve Zikirler 


Bir kimse, “İslam hayatının pınarı ve müslümanın huzuru olan fiil ve zikirlerin, kulun çaba ve gayretiyle kazanılması, kişinin kendi benliğinde sabit ve malumdur. 
Bunlar, kulun uzuvları ile duyu organlarını muhalefetten korur, uzuv ve hisleri muvafık hale getirir. 


Şunun bize izah edilmesi gerekiyor, kalbi tefekkür ve batıni müşahede kulun gayretiyle mi yoksa Hak Teâlâ'nın ihsanıyla mı vuku bulur? 


Yine şunu da bilmeliyiz, tefekkürün yolları ve sınırları kaç tanedir, nasıl ve nerededir? Hangi zikir, tefekkürden ve hangi tefekkür zikirden daha üstündür ki peygamberlerin ve evliyaların gönülleri gaybi görüşme hazinesi olmasına rağmen zikir ile vasıflanmıştır?” diye sorarsa şöyle deriz: 


Cevap: Tevfik Allah Teâlâ'dandır. 


“Zikir ve tefekkür, kulun tekellüfüyle mi yoksa Hak Teâlâ'nın lutfu ile mi gerçekleşir?” diye sordun. 


Bil ki müminin ünsiyet yani Hak Teâlâ ile yakınlık yeri, huzur ve sekinet mahalli ve gönlünün canlılığı olan tefekkür, kulun Allah'ı (celle celaluhül zikretmesi sebebiyle kendiliğinden doğmuş ise, bu, kulun gayreti olmadan ortaya çıkan tefekkürdür. Sâlik, Cenâb-ı Hakk'a giden yoldaki zikrinde son noktaya ulaşamadığı sürece onun 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zikri bir sürete bürünmez. Bu yüzden bu durumdaki sâlikin tefekkürü Hak Teâlâ'nın vergisidir, mevhibe-i ilâhiyyedir. Sünnetullah bu şekildedir. 


Salikin zikirde son noktaya ulaşması, diliyle birlikte yedi uzvunun hatta tüy ve tırnaklarının da zikre iştirak etmesiyledir. Kalp, uzuvların zikrini duyar ve görür. Bu duyuş sebebiyle ısınır, kuvvetlenir ve zikre iştirak eder. 


Kalp zikrinin nihayeti kırk gündür. Bu kırk günün sonunda biriken nurlar kalpte parlar ve duyu organlarının pencerelerine çıkar. Halvet ehline zuhur eden bu halleri, hiçbir fakih, müfessir ve muhaddis bilemez, bu konudaki sorulara cevap veremez. 


Ey Hak yolunun tâlibi! Eğer sen de bir gün bu mertebeye ulaşırsan, kendin görürsün. Bu haller bazan bir sene, bazan da on sene devam eder. Hallerin süresi, zikrin süresi kadardır. Halleri müşahede edinceye kadar insan için baş gözü ile görmekten başkası yoktur. Kalp gözüyle görüş (müşahede) kesilince, sıra zikre gelmiş olur. Hâkimiyet, kalp zikrinde olur. Kalp hararetle zikre devam ettikçe dil bekler ve ona bakar. Kalp zikri durunca sıra dile gelir ve dil zikre başlar. 


Müridin saadeti, müşfik pire bağlanmıştır. Mürid, tek başına on senede alamayacağı yolu, mürşid ile bir senede alabilir. Mürid, bir halde takılıp on sene kalabilir. 
Sonunda bir mürşid gelir, onun yolunu açar, müridi o hâlden çıkarır. 


Müşahedelerin zamanı geçince, kalpteki zikir ortamında tefekkür kapısı tümüyle açılmaya başlar. Tefekkür 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ne kadar artarsa mürid de o kadar canlı olur, onun huzur mekânı daha mâmur olur ve mürid Allah Teâlâ tarafından muhafaza edilir. 


Bu mertebeye ulaşan kişi, İslâm'ın huzur vilayetin- den, imanın huzur vilayetine ulaşmış olur. O kimse için, “Falan kişi iman ile yaşamaktadır” derler. Tıpkı önceden, “Falan kişi İslâm ile yaşamaktadır” dedikleri gibi. Her ne kadar bu ikisi birbiriyle iç içe olsa da ve biri diğerinden ayrı değilse de, bâtın ve zâhir konusunda farklılık vardır. 
Seyrü sülükteki müridde ameller ve zikirler zâhir olup tefekkür gizli kalınca görülene göre hüküm verilir ve, “O, İslâm ile yaşamaktadır” denir. Çünkü görülen şey, İslâmi davranışlardır. Müridde tefekkür ve kalp gözüyle görme hali zâhir olup beden zikri tefekkür içinde gizli kalınca, yine görülene göre hükmedilir ve, “O, iman ile yaşamaktadır” denir. Çünkü görülen, imani davranışlardır. 


Bazan müride mâsivadan kurtulması için gayb bahçesinin kapısını açarlar. Lamba ve muma ihtiyaç duymasın diye müşahede güneşi doğup parlar. Mürid, pazar gülünden uzak kalsın diye ünsiyet bahçesinin fidanları kendisine gülümser. Onun bu halleri apaçık meydana gelir, sonunda vasfı sabitleşir ve devamlı hale gelir. 


ə yar 41239 4257 «б 525 dik əşi öl Ошу! 


“İman, Allah”a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahiret gününe, hayır ve şer tüm kaderin Allah”tan 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olduğuna inanmandır”" hadis-i şerifinin hakikati, cemalinin çehresinden fazlalık perdesini kaldırıp açar. 


Güvenilir insan olan müminin, Allah Teâlâ'nın mahremiyet sarayına girmesine izin verirler. Mümin burada düşmanlardan tamamen korunmuş olur. Mal ve para konusunda şeytanın aldatmasından uzak kalır, nefsin hile ve tuzakları burada zayıflar. 


Öyle bir mertebe ki tefekkür, Hak Teâlâ'nın lutfu olur, huzur mekânı, gaybı müşahede olur. Orada müminin sığınağı yüce Allah'tır ve mukarreb meleklerin makamlarını seyreder. Hakk'ın emir, yasak, vaat, tehdit, misalleri ve ibretli sözleri onun ferahlama yeri olur. Önceki peygamberlerin kıssasını okuyarak beslenir. Önceki ve sonraki mahlükatın arasında dolaşır. Kazâ ve kader fezasında yürür. 


Böyle bir mertebeye şeytanın vesvesesi nasıl sığar? 
Nefsin istekleri nasıl yol bulur? 


Tefekkür ile Görmek 


Bir kimse, “İslâm'ın hayat binasının imaretinin temeli olan “uzuvların zikri ve amelleri mazbuttur. Peki, imanın hayat binasının imaretinin temeli olan tefekkür ve kalp gözüyle görme mazbut mudur yoksa değil midir?” 
diye sordu. 


Cevap: Tevfik Allah Teâlâ'dandır. 


Bu hususta şöyle deriz: Bir yönden doğrudur, diğer yönden ise değildir. Keşfin doğru oluşunun beyanı 


17 Müslim, İmân, 1. 
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şöyledir: Düşünce, her ne kadar seyir halinde olsa da, ancak yaratılmışlık sınırlarında dolaşabilir. Nitekim Hz. 
Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] bu konuda şöyle buyurmuşlardır: 


alisi ə 1335 Уз GİRİN ə ys 


“Mahlükat üzerine tefekkür edin ancak yaratıcının zatı konusunda tefekkür etmeyin.” Çünkü düşünce, nicelik, nitelik, nedensellik gibi beşeri boyutlarda dolaşır. 
Oysa Allah Teâlâ bu beşeri özelliklerden ve dünyevi boyutlardan münezzehtir. 


Rubübiyyeti"” müşahede konusunda işaret ettiğimiz husus şudur: Kul, eşyanın kemiyetini (niceliğini) düşüпопсе, Rabbü'l-âlemin'in tekliği yüz gösterir. Eşyanın keyfiyetini (niteliğini) düşününce, cebbâr olan Allah'ın tarif edilemez oluşunu görür. Eşyanın limmiyetini (sebebini), mahiyetini, benliğini düşününce, Cenâb-ı Hakk'ın madde, cisim ve cevherden uzak olduğunu anlar. Eşyanın haysiyetini (mahiyetini) düşününce, yaratıcının zaman ve mekândan münezzeh olduğu kula mâlum olur. 


Eşyanın kemiyeti, vahdâniyet görüşünün aynası olur, keyfiyeti ise kudsiyet görüşünün... Eşyanın sebebi temizlik ve paklık görüşünün, mahiyeti arzusuzluk ve ayniyet görüşünün aynası olur, zamanı ise ezeliyet ve ebediyet görüşünün... 

18 Ebü'ş-Şeyh, Kitabü'-Azame, 1/215; Ali el-Müttaki, Kenzü’l-Ummål, 
nr. 5706. 


19 Rubübiyyet: Allah Teâlâ'nın her zaman her yerde her mahlüka, muhtaç olduğu şeyleri vermesi, terbiye ve tedbir etmesi ve malikiyeti ve besleyiciliği keyfiyeti. 
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Bu manaların vuku bulması müsbet yani olumlu bir durumdur. Bu konudaki gaybi keşifler de olumlu ve gerçektir. Bu mertebede sâlik, Hak Teâlâ'nın tecellisine mazhar olur. 


Rabbü”l-ölemin”in tecellisi kulda zuhur edince пе düşünce kalır ne de tefekkür... Sadece yokluk içinde yokluk olur. Nitekim Resül-i Ekrem [sallallahu aleyhi vesellem) bu konuda şöyle buyurmuştur: 


SE şü) des 3143) 


“Allah bir şeye tecelli edince, o şey O”na boyun eğer.”?0 


Hak Teâlâ'nın tecelli ettiği şey düşer, parçalanır ve dağılır. Tıpkı Sina dağının dağılıp havada uçması ve parçalanması gibi. Bu öyle bir haldir ki mürid ona ulaşmadıkça, görüp hissetmedikçe onu anlayamaz. 


Bu iki mertebenin yani eşyaya bakıp Hak Tealö”yı tefekkür etmek ve O'nun sıfatlarının kulda tecelli etmesinin ötesinde üçüncü bir mertebe daha vardır. Bu makam peygamberler ile sıddıklara has olup Allah ile Allah için tefekkür yani fenâ fi”l-fena (yokluk içinde yokluk) mertebesidir. Allah Resülü, Hak Teâlâ'nın şöyle buyurduğunu söylemiştir: 


Sİ və GE BL zi 585 gəzə ЗО 


(ее. 


Ei ğa il алу Aş gil ды 


20 Nesâi, Küsüf, 16. 
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085 EREN İLİNİ ə ə Az a az 
> Ar ə 

ASA N 25052241 


“Kulum nâfile ibadetler ile bana yaklaşır ve nihayet öyle bir hale gelir ki artık ben onu severim. Kulumu sevince de (âdeta) ben onun işiten kulağı, gören gözü, tu- tan eli ve yürüyen ayağı olurum. Benden ne isterse, onu mutlaka veririm, bana sığınırsa, onu korurum.” ” 


Bu mertebeyi açıklamakta ehl-i husüsun yani seçkin kimselerin bir menfaati yoktur. Zira onlar zaten bu hale sahiptirler. Avam insanlara bu mertebeyi anlatmanın bir faydası yoktur. Çünkü onlar bunu anlayamazlar ve akıllarına hulül gibi yanlış düşünceler gelir. Oysa Rabbü”l-alemin bundan münezzehtir. 


Öfke ve Şehveti Yenmek 


Kul, kalbinden süret ve hulül tozunu yıkayıp temizlemelidir. Bu konuyu açıklayalım. 


Şöyle deriz Tabiatına öfke ateşinin kıvılcımı sıçramış ve bu öfkenin hâkimiyeti tabiatına galip gelmiş kimse hakkında ne dersin? Zira öfke öyle bir sıfattır ki ne idareci akıl ne de emredici kalp ona karşı gelmeye güç yetiremez. Bu ikisi, öfke ateşinin etkisi ile perişan olur ve sonunda da o kişi bu hal içinde aklın beğenmeyeceği ve kalbin kabul etmeyeceği bazı işler yapar. 


21 Buhâri, Rikâk, 38; Beyhaki, ez-Zühdü”l-Kebir, nr. 702. 
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Bir kimse, “Böyle kötü işleri kişi, kendi iradesiyle yapmamıştır” derse doğru söyler. Çünkü bu durum, tahlit ehlinin yani halleri karışık olanların özelliğidir. 


İblis tarafından müstevli olmuş (yönetim altına alınmış) kimseler bazan şeytanın öfke ateşine tutulurlar ve yırtıcı hayvan gibi olurlar, bazan da şehvet ateşine tutulurlar ve dört ayaklı hayvan gibi olurlar. Şehvet ve öfke galebe geldiğinde kalpte nur kalmaz ve aklın emrediciliği kaybolur. 


Rivayet edildiğine göre iki kişi, Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem] yanında birbirlerine sövdü. Bunlardan biri öfkelendi ve öfkesi o kadar şiddetlendi ki damarları şişti ve rengi değişti. Bunun üzerine Allan Resülü, “Ben bir kelime bilmekteyim ki eğer şu adam o kelimeyi söylerse kendisinde bulunan öfke hali gider; o kelime “Eüzü billâhi mineşşeytânirracim' (kovulmuş şeytandan Allah'a sığnırım) kelimesidir” buyurdu.? Bu, dikkat edilmesi gereken şu konuya işarettir: Şeytan öfke ateşini, gafil ve aklı karışık insanlara atar. Bununla birlikte şuna işaret edilmektedir, öfkeli kimse öfkeyle azarlanmaz. Nitekim Hz. Peygamber öfkeli kişiyi öfkeyle kınamamıştır. Öfkeyi eüzü ile tedavi etmelidir. Her kim öfkesini bu yolla gidermezse, o vakit şeriatın gereğince kınanır. 


Yine Hz. Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) öfke ateşini söndürmenin yolunu şu hadis-i şerifleri buyurarak öğretmiştir: 


22 Buhâri, Bed'ü'l-Halk, 11; Tirmizi, Daavât, 52. 
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СЧА LEE LAS ME e 30 заза İSİ Ça 15 


“Sizden biriniz öfkelendiğinde, ayakta ise hemen otursun. Öfkesi geçerse ne âlâ, geçmezse o vakit de uzansın.”28 


315 ÓI Ga GE GELENİ öp БАКАЛАП 
2 éy t A A ə @ Ё о 

521501 Tak 1515 AZİL 563 (ilə 

“Öfke şeytandandır, şeytan ise ateşten yaratılmış- 


tır. Ateş ancak suyla söndürülür, o halde sizden biriniz öfkelendiğinde hemen abdest alsın!” 


Bu noktayı destekleyici mahiyette Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur: 


аА ri з! 0200152501 5Р9! 
“Onlar öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Allah da güzel davranışta bulunanları sever” (Âl-i İmrân 3/134). 


Öfke kınanmaz, öfkeyi gidermeye çalışmamak kınanır. Çünkü bu, şeytanın özelliğidir. 


23 Ebü Davud, Edeb, 4. 
24 Ebü Davud, Edeb, 4. 
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Allah İçin Öfkelenmek 


Peygamberlerin ve sıddıkların öfkesi Allah Teâlâ için olur. Bu iman ve İslâm gayretinin esintisidir. Nitekim Peygamber Efendimiz'in [sallallahu aleyhi vesellem] bir hadis-i şeriflerinde şöyle rivayet edilmiştir: 


4 9 xə... 
UZ YI Jai Уз l 


“Ben şaka yaparım ancak sadece doğruyu söylenm.”” 


Çünkü Allah Resülü”nün heyecanı Allah (celle celaluhül için ve Hakk”ın zaferi içindi. Ümmetine olan şefkat esintisi ile şaka da yapıyordu. Hz. Âişe'nin [radıyallahu anha) rivayetine göre, Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] hiçbir zaman kendisi için öfkelenmemişti. Onun öfkesi Cenab-ı Allah”ın dini için olurdu ve kızdığı zaman ona hiçbir şey karşı koyamazdı. Nitekim şöyle buyrulmuştur: 


US Ud kaz 05У. шлу ХАИ 2524 М ШС узо кашыды шый» EE 5115] аА əx: 
isən 


“Resülullah [sallallahu aleyhi vesellem) kendi nefsi için kızmaz ve intikam almazdı. O ancak Allah'ın yasakları çiğnendiğinde kızar ve o vakit onun öfkesini hiçbir şey dindiremezdi. “28 


25 Tirmizi, Birr, 57; Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/340. 
26 Nevevi, Tehzibü”l-Esma ve”l-Lugat, 1/31. 
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Rivayete göre Peygamber Efendimiz [sallallahu aleyhi vesellem] kızdığı zaman iki yanağı kan gibi kızarır, alnındaki damar şişer ve iki gözü kızarırdı. Bu hususta şöyle rivayet edilmiştir: 


ої 2ə 2 С УА о У ə } е b А a öl 215-3 


“Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem] kızdığında yanakları kızarırdı. ”?? 


Beni Mahzüm kabilesinden bir kadın hırsızlık yapınca Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] onun elinin kesilmesini emretmiş, Hz. Üsâme radıyallahu anh) ona şefaat etmek isteyince Resülullah Efendimiz öylesine öfkelenmişti ki o konuda hiç kimse konuşmaya cesaret edememişti. Allah Resülü, o esnada: 


“Allah'a yemin ederim ki eğer Muhammed'in kızı çalmış olsaydı, Muhammed onun elini de keserdi.” Sonra ayağa kalkıp bir hitabe yaparak şöyle dedi: “Ey insanlar! 
Sizden evvelki ümmetler ancak şu sebepten sapmışlardır: Onlar aralarında itibarlı biri çaldığında bırakırlardı da zayıf olan çaldığı zaman ona ceza uygularlardı.”?8 


Hz. Resülullah”ın (sallallahu aleyhi vesellem) bu öfkesi onun heyecanıydı ve haktı. Bu yüzden o öfkeyi bastırıp gidermek doğru değildir. 


27 Taberâni, e/-Mu“cemü”l-Kebir, 10/14 (nr. 9791); Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 8/495 (nr. 14028). 


28 Buhâri, Hudüd, 12. 
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Hz. Ali (radıyallahu anh], bir kadınla gizli şeyler konuşan bir adamı görüp onun sözünü duyunca öylesine öfkelenmişti ki sabredemedi ve durumu Emirü'l-mü'minin Hz. 
Ömer'e [radıyallahu anh) haber vermeyi beklemeden adamın saçını tuttu, yüzüne ve başına birkaç tokat attı. Yarasının dehşetinden adamın üstü kan oldu ve feryat ederek Hz. Ömer”in huzuruna gidip olayı anlattı. Hz. Ali de oradaydı. Emirü”l-mü”minin Ömer [radıyallahu anh], Hz. Ali'ye, “Ey Ebü'l-Hasan! Bu olay nasıl oldu?” diye sordu. Hz. 
Ali “Onun bir şey söylediğini duydum ve bu sözü dinen kötü ve sakıncalı buldum” dedi. Hz. Ömer adama “Sana Allah”ın nazarlarından bir nazar isabet etmiş. Çünkü Ali, Allah”ın nazarlarındandır (Allah ile görür)” dedi. 


Eğer Hz. Ali”nin öfkesi coşmasaydı, olayı Hz. Ömer”e (radıyallahu anhümâ] arzederdi. Ancak öfke insana galip gelir ve mantıklı hareket etmesini engeller. Hz. Ali (radıyallahu anh) yaptığı işte haklı olduğu için cezalandırılmadı ve kınanmadı. 


Şu hadise öfkenin insana galip ve hâkim olduğunun delilidir: 

Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), yerden taş kaldıran bir grup kimseyi gördü ve, 

– Bunlar ne yapıyor, diye sordu. 

Dediler ki: 


— Yerden taş kaldırıp bununla kimin daha kuvvetli olduğunu anlamak istiyorlar. 


Allah Resülü o topluluğa tekrar sordu: 
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— Ben size en ağır taşı kaldıran kimseden daha kuvvetli olanı söyleyeyim mi? 


— Evet, dediler. 
Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: 


— Öfkelendiği zaman kendisine hakim olan kişidir! 


Aşk ve Şevk Hali 


Kişiye galebe çalarak onun konuşmasını ve hareketlerini ölçü dışına çıkaran, bazan nefsani ve bazan dini olarak tezahür eden öfke ateşi uygun olduğuna göre, niçin kula hâkim olup onun hareket ve konuşmalarını ölçü dışına taşıran muhabbet ve şevk hali câiz olmasın? 


Aşıklar içinde aşkı; nefsani, şeytani ve şehvani olanlarda bu durum açıkça görülmektedir. Şüphesiz onlar öyle bir sıfata dönerler ki; konuşmaları, hareket ve gidişatları önceki hallerine hiç benzemez. Hal böyle iken Allah dostlarına ve Hak âşıklarına niçin inanılmıyor? Oysa Allah sevgisi, mahlükat sevgisine göre daha sıcak, daha keskin ve daha güçlüdür. 


Nefsani ve şeytani coşku ile rahmâni sevgi arasındaki fark şudur: Mahlükatı sevince; bunama ve delilik ortaya çıkar. Oysa Hak Teâlâ'yı sevince, gönle; feraset, hikmet ve marifet doğar. İşte bu sebepten mâsivaya sevgi beslemek uygun değildir. Çünkü şeytanın yolunda insanın önüne ancak diken ve çerçöp çıkar, Hak Teâlâ'nın yolunda ise nergis ve lâleden başka bir şey yoktur. 


29 Heysemi, Mecmau'z-Zevâid, 8/68. 
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Bu sözün açıklaması, “ihsan ile yaşamayı” konu alan bölümde daha güzel ele alınacaktır. Çünkü ihsanın yeri ruhtur ve ruhun sevgi kaynağı olduğu da açıkça ortadadır. İnşallah bu manalardan bir kısmı anlatılacaktır. 


Gönüldeki Düşünceler ve Müşahedeler 


Hatırlayalım, şöyle sorulmuştu: “İmani hayatın imarında esas olan gönüldeki düşünceler ve müşahedeler gerçek midir, değil midir?” Biz de, “Bir yönden doğrudur, bir yönden değildir” demiştik. Doğru olan yönünü anlattık (öfkelenen kişi kendini kaybettiği gibi, iman ile yaşayan mümin de Allah sevgisiyle kendinden geçer, güzel düşünce ve doğru keşiflere nail olur). Şimdi de doğru olmayan yönünü izah edelim: 


Beyit: 
lee d5 3 
& ər ё 22 


[Нег şeyde O'nun vahdâniyetini işaret eden deliller vardır.) 


Eğer toprak sıfatında seyir edersen, ki sen topraktansın, ömrün sonu gelir ve sen toprağı tanımanın ilk mertebesinde kalırsın. Şayet su sıfatında seyir edersen, ki sen sudansın, binden sonra binler gelir, suyun bin özelliğinden biri bitmez. Eğer ateş sıfatında seyir edersen, ki sen ateştensin, dünya biter, ateşi tanıma yolundaki seferin bitmez. Şayet hava sıfatında seyir edersen, 


HAYAT BASAMAKLARI (RÜTBETÜ”L-HAYAT) ə 59 


ki sen havadansın, ömrün seksene ulaşır, havanın özelliklerini bilemezsin. 


Bu dört unsur (toprak, su, ateş, hava) sendedir. Bütün mahlükat ve unsurlardan mürekkeb muhtelif bileşik varlıklar senin denginde değildir ve insan sıfatına giremezler. 


Unsurlardan oluşan her varlıkta, mahlükatın sonradan yaratılmış ve ölümlü olduğuna dair binlerce delil ve Allah Teâlâ'nın da tek yaratıcı olduğuna dair binlerce işaret vardır. Hilkat boyasına bulanmış her tabiatın sanatı yeni bir dille ve işaret yoluyla Rabbü'l-âlemin'in vahdâniyetini söyler. Her yeni sanatın renginde, gönüllere şöyle bir nida vardır: “Gelin, mennân olan Hak Teâlâ'yı düşünün, tefekkür edin!” 


Unsurlardan oluşan varlıklardaki ilâhi alametler ve işaretlerden sadece birini görebilmek için yüz yıllık ömür nasıl yetsin? İşin gerçeği şudur, göz asla gözü ve görüleni hakkıyla göremez; akıl asla aklı ve düşünüleni hakkıyla anlayamaz, his asla hissedileni hakkıyla idrak edemez. 


Tefekkür ve Zikir 


Soruyu soran kişi, “Hangi zikir tefekkürden, hangi tefekkür de zikirden üstündür?” diye sormuştu. 


Şöyle deriz: 


Mal haklarından ve beden görevlerinden olan, İslâm'ın kubbelerini ve sütunlarını koruyan, dini hayatı sağlamlaştırıp yakınlık yurdunu mâmur eden zikir, tefekkürden üstündür. Çünkü bu zikir, uzuvlar âleminde cereyan etmektedir, gönül âleminde değil. Uzuvlardaki zikir, bir şekil ve surete bürünmüş olur. Zikir dil ile yapılır ve dil bir organdır. 


Burada düşünce söz konusu değildir; çünkü o kalbin işidir ve bu zikir gönül âlemine ulaşmamıştır. Bu zikrin daha faziletli olması şu sebepledir: Bu mertebede düşünce zorlanmaz. Çünkü bu şahsın gönlü, iman âlemini müşahede etmenin nurlarıyla aydınlanmamıştır. 
Kul, nefis ve şehvet bağının etkisinden kurtulmamıştır. 
Dünya, makam ve hayat sevgisi ile bu âlemde ebediyen kalma arzusu gönlünde bakidir. Böyle bir hal içinde olan bir kimsenin tefekkürü, karanlık ve yağmurlu bir gece- de yolu bilmeyen kişinin yürümesi gibidir. Zira o kimse doğru yolda gidemez. Belki nadiren gider ancak, “nadir yok hükmündedir”. 


Ayrıca onun tefekkürü gönlü açmaz. Çünkü o mertebeye ve makama henüz ulaşmamıştır. Bu sebepten onun zikirle uğraşması, tefekkürden daha evladır. Zira zikir kalbi yumuşatır ve nurlandırır. Kulun gönlündeki düşünce kilidini ve halini açan da zikirdir. Hak Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: 


Şİ ye EİN İZ 
“Evlere kapılarından girin” (Bakara 2/189). 


Kalp ile zikir, ağaç ve su gibidir. Kalp ile tefekkür de ağaç ile meyve gibidir. Ağaca su vermeden yeşermesini beklemek, yaprak ve çiçek çıkarmasını beklemeden ondan meyve istemek mümkün değildir. Böyle bir düşünce içine girilse bile asla meyve vermez. Çünkü o vakit meyve zamanı değil, ağacı besleme ve büyütme zamanıdır. Ona su vermek, sarmaşık otundan ve meyve tabakasına yabancı olan şeylerden arındırmak, sonra da güneşin ısısını beklemek gerekir. Bunlar olunca ağaç taze ve ferah olur, yeşil yapraklarla süslenir. Ağaç bu özelliğe büründükten sonra onun dalından meyve istemek doğru olur. Artık bu vakit, meyve zamanıdır. 


Rabbü'l-âlemin'in şu âyet-i kerimesi bu hususu doğrulamaktadır: 


GAL İd az йш Дайе əli, 


“Bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir” (Ankebüt 29/69). 


Mücahede dilin zikridir, hidayet ise kalpteki tefekkür kapısını açmaktır. 


Allah Teâlâ şöyle buyurur: 


(ex Üz ынын fi ə saz əzər ğ qoya Ёш ш> əə Mü xl 


“Erkek veya kadın, mümin olarak kim iyi ате! işlerse, onu mutlaka güzel bir hayat ile yaşatırız. Ve mükâfatlarını, elbette yapmakta olduklarının en güzeli ile veririz” (Nahl 16/97). 
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Salih amel bedenidir ki o da zikirdir. Güzel bir hayat ise tefekkür kapısını açmak ve hayvani sıfat olan heva ve dünyevi heves karanlığını yok etmektir. Hayat, mal ve makam sevgisi insanın önündeki perdelerdir. Bu perdeleri dil zikri ile yok etmedikçe, iman alemi nurlarının bayrağı, keşif ve cemal âleminden görülmez. 


Bu iki âyetten anlaşıldığı gibi, önce mücâhede gerekir ki o da zikirdir. Zikrin neticesinde manevi bir çocuk doğar, o da tefekkürdür ve Allah Teâlâ'nın yollarına ulaşmaktır. Bu durum, Cenâb-ı Hakk'ın lutfu ile zuhur eder. 
Salih amel ile evlenmedikçe, güzel bir hayat yani kalp nurlarının çocuğu elde edilemez. 


İşte bu sebepten tarikat pirleri tüm saadetlere ulaşmışlardır. Onlar her şeyin vaktine ve hakkına riayet etmiş, her şeyi kendi yerinde hakkıyla yerine getirmişlerdir. Allah Teâlâ onların, “Bizi doğru yola ulaştır” dualarına icabet etmiştir. Onlar her gün yeni bir mertebede, yeni bir lutuf ve Cenâb-ı Hakk'a kurbiyet içindedirler. 


Basiretin Körelmesi 


İslâm'ın emri olan bedeni ve mali görevleri eda etmeden, kalbi tefekkürün başlangıcı ve ilk şartı olan dil zikrini yapmadan, kendilerini zekâlarıyla düşünce ehli zannedip tefekküre dalanların, Hak Teâlâ'nın tekliği ve yüceliği konusunda akıl yürütenlerin çirkinliği, karanlığı ve şaşkınlığı hep gitgide artmıştır. 


Düşüncelerinin neticesi olarak bazıları; göğe, tabiata, güneşe ve aya taptılar. Bazıları ise düşüncelerinin 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sonucunda, ilk madde (heyula), ilk akıl (akl-ı evvel) ve ilk muharrik gibi şeyler söylediler. Bazıları nübüvveti inkâr ederken, bazıları Allah Teâlâ'nın sıfatlarını inkâra ya da O'nu bir nesneye benzetmeye, insanın irade hürriyeti olmadığını söylemeye (cebr) ya da kaderi inkâra yöneldiler. Hulâsa, kıyamet günü hakkındaki konulara varınca- ya kadar her konuda yanlış inanca ve kötü yola saptılar. 
Çünkü bu zeki insanların düşünceleri, İslâmi kurbiyet mekânını mâmur edecek amel ve zikirlerden yoksundu. 


Anlayışlarıyla aldanmış olan bu insanların en bedbaht durumlarından biri de, Hak yolunun yolcusu olan evliyaullaha düşman olmaları, Hakk'ın lutuf ve ihsanlarını inkâr etmeleridir. Bu inkârcılar, din büyükleri olan evliyaullahın dünyadan ve halkın iltifatından uzak, günahkârlara karşı şefkatli ve Hak yolunda sabırlı olduklarını kendi gözleriyle görürler. Onlardan Kur'an ve Sünnet'in yüce manalarını, sırlarını, sağlam hükümlerini ve apaçık hakikatlerini kendi kulaklarıyla dinlerler. Ancak uyandıkları her sabah onlara biraz daha düşman olurlar. Gönül kulakları biraz daha sağır olur. Bu zelil mel'unlar hakkında Hak Teâlâ şöyle buyurmuştur: 


^$ ‚ Я 5 vət zozo tə -o$ z 9024117714 əzəli, ə əl ia 555 05535043155 YAŞ 


“Ama gerçek şu ki gözler kör olmaz, lakin göğüsler içindeki kalpler kör olur” (Hac 22/46). 


Hz. Peygamber de [sallallahu aleyhi vesellem] hadis-i şerifinde Hak Teâlâ'dan uzak kalmış bu insanlar hakkında şöyle buyurmuştur: 
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Фу ЯЗ ya дш ш ды s у? ei 


“Ата, gözü kör olan kişi değildir. Gerçek âmâ, basireti (anlayışı ve kalp gözü) kör olan kişidir.” 


Onlar, evliyaullaha verilen lutfu inkar ettikleri için bu lutuf kapısını kendilerine kapadılar. Onların temiz sıfatlarına hürmet nazarıyla bakmadıkları ve inci sözlerini saygıyla dinlemedikleri için evliyanın güzel ahlâkından, hikmetlerinden ve yüce manalarından mahrum kaldılar. 
Allah Teâlâ Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyurmuştur: 


b 


и аа 32-ə УЗ 


“Halbuki kişi kazdığı kuyuya kendi düşer” (Fâtır 35/43). 


Tekrar sözümüze dönelim. Hak yolunun sâliklerinin büyüklüğü ve azameti kelimelere sığmaz. Kendilerini akıllı zanneden bu ahmakların çirkinliği ve fesadı da anlatmakla bitmez. Yüce Allah bizi bunların yolundan korusun, lutuf ve keremiyle hidayete erenlerin yoluna ulaştırsın. 


Kalbin Hürriyeti 


İslâm'ın emirleriyle ünsiyet makamında olanlar için zikrin tefekkürden daha iyi ve daha faziletli olduğunu beyan ettik. Çünkü zikir, tefekkür kapısını açan anahtardır. Anahtar olmayınca veyahut kaybolunca bu kapı asla açılmaz. 


30 Hakim et-Tirmizi, Nevâdirü”-Usül, 1/131; Beyhaki, Şuabü”l-İman, nr. 
1372. 
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Tefekkürün yeri kalptir. Ancak öyle bir kalp ki günah isteklerinden temizlenmiş, nefsi duygular, vesvese ve gururdan kurtulmuş, Hak Teâlâ'nın lutuf, ikram ve nuruyla huzura ermiş, ahiret günü mutluluğu için çalışan ve saadet melekütuna yol bulan bir kalp. 


Uzuvlar, muhtelif riyazet ve çileler çekerek kötülüklerden temizlenmedikçe, iç ve dıştaki damarlarda Allah [celle celaluhu| korkusu ve haşyet suyu akmadıkça, kalp kazâya, rıza belaya, sabır nimete şükretmedikçe gönül temizlenmiş ve özgürlüğe kavuşmuş olmaz. Bu sayılanlar meydana gelince kalp hürriyete kavuşur, Hak Teâlâ'ya itaatin tatlılığı bedene yayılır. Gönül, marifet talebindeki susuzluğu ve ısrarı nisbetinde marifeti tercih eder. Yüce Allah'ında kerem ve lutfu ile onun düşünce kapısını açar. 


Bu düşünce, Hakk'ın habercilerinden bir haberdir, mülk sahibinin ulaklarından bir ulaktır. Mümin ve müheyminlik itminanında hanesi olan kula bu düşünce boş elle gelmez. Her gelişinde bir hediye ile gelir. Bazan yakin nurunu, bazen şükür nurunu, bazan sabır nurunu, bazan sır mumunun alevini, bazan agâhlık nurları ve gizli keşifler getirir. Bazan da bilinen sırları, gönül sıfatlarının sahrasını ve insanlık sıfatlarının hepsini getirir. Bazan gönlün velilik fermanını, ruhun taç ve kemerini, nefsin ve hevânın yokluğunu ve kurbiyet kadehini getirir; bazan da Hakk'ı müşahede şarabını ve muhabbet hediyesini getirir. Bazan kadehin ünsiyetini, bazan da padişahın kemerini getirir, 


Bu konuda sâliklerin farklı sözleri vardır. Bazıları der ki: “Böyle bir kimse kendi amellerini ve riyâzetlerini görmekten kurtulmuştur, ihsan edici Hakk'ın lutfunu 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görmekle meşguldür.” Bazıları, “Kendi çalışmasını görmekten kurtulmuştur ve nimeti görmekle meşguldür” derler. Bazıları, “Mahlük bağından çıkmıştır ve tek olan Hakk'ın vahdâniyet alametlerini görmekle meşguldür” derler. Bazıları da, “Kendi hazlarından temizlenmiştir ve Hakk'ın lutufları ile dolmuştur” derler. 


Bu sözlerin hepsi de doğru ve hakikattir. İman ile yaşayan kişinin mertebesi İslâm ile yaşayana göre daha üstündür. Zira böyle bir kimse, İslâm hayatı ile süfi olmuştur, imani hayatla daha da süfi olur. İslâmi hayatla güçlü, nurlu ve Hakk'a yakın olmuştur; imani hayatla daha güçlü, daha nurlu ve Hakk'a daha yakın olur. 


Bu ne mübarek bir mertebedir! Kulun bastığı toprak baştan aşağı sır olur. Onun ırmak suyu iyilik, hava esintisi yakınlık, göğü lutuf, bulutu huzur, yağmur damlası kurb, bahçe ağacı dostluk, sahra ziraatı ve mahsulü Hakk'ı müşahede olur. 


Yâ Rabbi! Eğer beni, keremli kılarsan, benim vecdim senin kereminle, keremim de senin yüceliğin sayesinde olur. Keremin, benim vecdimi devam ettirir, vecdim de fenamı... Yüceliğin, benim zuhurum olur ve benliğim kendini gizler. 


Bütün bu şereflerle donanmış olan bu mertebe “ihsan” semasının zeminidir. Hakk”ın lutuf güneşi, ihsan semasından doğar. İyilik yağmuru ihsan bulutundandır. 
Yakınlık esintisi ihsan havasındandır. Bu sözün delili, işlerin aslını ve teferruatını bilen Hz.. Cebrâil'in sözünde bulunmaktadır. O, Hz. Peygamber”e, 
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“Yâ Resülallah! İhsan nedir?” diye sormuştu. Hz. 
Peygamber de [sallallahu aleyhi vesellem] cevaben, 


” 
. öç, 


2 G z və e e öz > АЛ J J le 
315 565 р oS ор öy düs а о 


“Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Sen O'nu görmesen de bil ki O seni görüyor”! buyurmuşlardı. 


Padişahın veyahut onun has görevlilerinin haremin- de sağlam bir tasarruf yetkisine sahip olmak başka, padişahı müşahede etmek başkadır. Bu, iman ile yaşamakla, ihsan ile yaşamak arasındaki farka misaldir. 


İman ile yaşamanın alameti; Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, öldükten sonra dirilmeye ve kadere yani hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmaktır. Böyle bir insanın, ya Hakk'a tazim mertebesinde bir evi vardır ki bu eve sığınmakla o, halktan korunmuş, halk da ondan korunmuş olur; ya da meleklerin yakının- da bir evi vardır. Bununla o, insanlardan, cinlerden ve şeytanlardan korunmuş olur, bunlar da ondan mahfuz olurlar. Ya Kur'an'ın emir, yasak, vaat ve tehdit bahçelerinde bir barınağı olur; o, dost ve düşmandan, dost ve düşman da ondan emin olur; ya da peygamberlerin yöneliş ayağı ile yürür, insan ve cinlerin boyunduruğundan kurtulur. Ya kıyamet korkusunda bir odası olur, kendisi ve halkı hakkında endişesi olmaz, insanlar ondan, o da her şeyden emin olur; ya da kazâ ve kader girdabında yüzer, Kur'an, Sünnet, tarikat, meslekler, sanat, ilimler ve marifet ondan emin olur, o da bunlardan... 


31 Buhâri, İmân, 38; Müslim, İmân, 1. 
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Her emin olan, sultanın ve padişahın düşmanlarından korunmuş olmaz. Yine her emin olan, padişahın sohbet arkadaşı ve yoldaşı olmaz. Bu, iman ile yaşayan kimsenin sıfatıdır. İman ile yaşamak her ne kadar yüksek bir mertebe ise de, ihsan ile yaşama semalarının zemini ve toprağı gibidir (ondan aşağı mertebededir). 
Çünkü ihsan ile yaşayan kişi, hem istikrarlı ve güvenilir bir kişidir, hem de müşahede ehlidir. 


İnsanın üstünlüğünü beyan eden diğer bir husus da şudur: İslâmi hayatın özü olan ameller ve zikirler düzenlidir ve kulun fiilidir. İmani hayatın özü olan düşünceler ise karışıktır ve Hakk'ın elçilerini görmektir. Bu mertebenin son noktası dünyevi isteklerden ve halkın fitnesinden kurtulmaktır. Bu da bazan ilâhi, bazan meleki, bazan kitabi, bazan peygamberlerle, bazan ahirette dirilmeyle ya da kaza ve kaderle ilgili bir ilham ve tefekkür sayesinde elde edilir. 


İman ile yaşayan kulun tefekkürü Allah Teâlâ olunca, O'nun dışındaki her şeyden emin olur ve yüksek bir sıfata ulaşır. Tefekkürü melek olunca, mahlükattan ve vefasız dünyadan emin olur, sıfatı safa olur. Tefekkürü Kur'an olunca, vesveselerden emin olur, sıfatı temizlik olur. Tefekkürü peygamber olunca, şirk olan söz ve hareketler- den emin olur, sıfatı bekâ olur. Tefekkürü ahirette dirilme ve hesap olunca, dünyanın ihtişamından, hile ve desiselerinden emin olur, sıfatı hayat olur. Tefekkürü kazâ ve kader olunca bütün kâinattan emin olur, sıfatı vefa olur. 


Hal böyle iken artık katıksız saf tevhide ve tefride gelin. İman arafatından ihsan evine yönelin. Yakınlık 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müzdelifesinden, iyilik minasından, irade remyinden, yanma kurbanından, muhabbet tıraşından çıkıp “ihsan kâbesi”ni tavaf edin! Çünkü ihsan kâbesini tavaf etme- de tefrika ve ayrılık yoktur, Hak'tan perdeli veya gaybet halinde de olunmaz, İhsan mertebesinde gizli şirk yoktur. Bütün söz, “Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir” olur. Bu mertebe, vahdâniyyette istiğrak, Hakk'ın birliğinde yok olmak ve ulühiyyetinde yanmaktır. 


İhsan ile yaşayan kul, ihsan evinin vazifelerini şahidiyyet yaygısında görür. Ayrıca bu vazifeleri memleket kitabında, hikmet elçilerinde, azamet dirilişinde, saltanatın kaza ve kaderinde, irade kereminde ve kudretin yaratılışında görür. Her nereye baksa yücelik ve izzet görür. Bedeni amellerde iyilik, kalbi düşüncelerde keramet görür. Sır dili ile ve sır tutanla birlikte şöyle der: 


КО МЕЛ 

Sİ a ei dəl ələ = 01310 
İlki үе дл ə ОШ? el ОА 
5 95 Өде да э Ое шо! ОА) 
IS Ee 45 225 уз зә; 
Yə... 


5... 
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oo... 


F еэ Öl Au məə 
(55 p > Jog р 45 liye 


Ta cemâl-i tu didem ne-didem be-cuz tu kesi Ferâvân halkem piş ender âmed ne-didem be-cuz tu kesi 


Mekân est iyân u men mi ne-dânem be-cuz tu kesi Zeman est iyân и men mi ne-dânem be-cuz tu kesi 


Çeşmem hezâr gerded ki bined turâ 
Be-bendem ne-hâhem ki binem be-cuz tu kesi 


Sem'em tiz est be vakt-i semâ'-i kelâm-i tü Kerest кі hâhed semâ'-i hitab cuz tu kesi 


Zebanem fasih est be vakt-i guftar-i medhet Kasir est be vakt-i guftâr-i medh cuz tu kesi 


Rühem hay be büyiden-i nergis-i vasl-i tü Humüd est ki büyed visal cuz tu kesi 


(Senin yüzünü görünce, senden başkasını görmedim, birçok mahlük önüme geçti, senden başkasını görmedim. Mekan görünmektedir, ancak ben senden başkasını bilmiyorum. Zaman ortadadır, ama ben senden 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başkasını bilmiyorum. Göreyim diye bin defa gözümü çevirip baksam senden başkasını göremeyeceğim. Senin sözünü dinlerken kulağım keskindir, senden başkasının hitabını dinlemede ise sağır. Seni medhetmede dilim fasih ve edebidir, senden başkasını övmede ise tutuk. 
Senin vuslat nergisini koklamada ruhum diridir, senden başkasının vuslatını koklamada sönük.) 


İhsan ile yaşamanın iki derecesi vardır: Bunlardan biri “Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir.” Üstün olan mertebe budur. İkincisi ise, “Sen O'nu görmesen de O seni görür” mertebesidir. Bu, birinci mertebeden daha aşağı bir derecedir. Ancak ihsanın her ne kadar aşağı derecesi ise de, iman ile yaşamaya göre yine üstün bir mertebedir. Çünkü Hak Teâlâ'yı müşahede yaygısına (makamına) sarılmak ve rubübiyyet âlemini müşahedeye yönelmektir. Cenâb-ı Hakk'ın ilmiyle birleşmek, O'nun görmesinden korkarak benlikten ve halktan ayrılmaktır. 
Bu mertebeye tarikat ehlince “murakabe makamı” denir. 


Mürid bu makama vâsıl olunca içi korku ve haşyetle dolar. Haramı düşünmez, hatta helâli bile korkarak işler. 
Halvet halinde yalnız iken sırtını yastığa koymaz, ayağını uzatmaz. Oyun ve şaka ile uğraşmaz, dünya kelâmı konuşmaz, dünyevi işlerle meşgul olmaz. Böylece mürid, padişahın kendisinden haberdar olduğunu ve ilgi gösterdiğini bilen, bu sebeple de sükünete ve huzura kavuşan bir hizmetçi gibi olur. Edep ve hürmetle vasıflanır. 
“O seni görür” makamına ulaşan mürid işte böyle olur. 
Hürmeti ve edebi daha da artar. Hak Teâlâ'dan gayrı her şeyden uzaklaşır, benliğinden arınır, “O seni görür” âleminin heybetiyle kuşanır. 
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Kalp, Sır ve Ruh Arasındaki Farklar 


İslâm'ın terbiye ve nur hanesi beden, imanın kalp, ihsanın ise sır ve ruhtur. Ruh, “Sanki O”nu görüyormuş gibi” ifadesinin yurdudur. Sır ise, “Bilesin ki O seni görür” ifadesinin tecelli ettiği yerdir. Beden ile kalp arasındaki fark daha önce anlatılmıştı. Geriye kalp ile sır ve sır ile ruh arasındaki fark kaldı. Şimdi de bunları açıklayalım inşallah. 


Kalp ile sır arasındaki fark şudur: Kalp değişkendir, döner ve farklı âlemlerde dolaşır. Bazan sır ve ruh perdesinde Hak Teâlâ'nın izzetini görür, bazan sır ve ruh örtüsünde meleklerin saflığını ve temizliğini müşahede eder. Bu perdede bazan kalp gözüyle nebi ve resüllerin adımlarını görür, bazan kıyametten sonraki diriliş gününü gözünün önüne getirir, bazan da bu perdede kazâ ve kadere nazar eder. Sır ise halden hale dönüşmez. 
“O seni görür” ibaresinin korku ve heybetinde istikrarlı bir şekilde durur. Gecesi, gündüzü, mukimliği ve seferi ondan haberdar olmadığı gibi, o da bunlardan haberdar değildir. Padişah-ı zü'l-celâlin kendisine baktığını, ne söylese, ne yapsa ve ne düşünse hepsini gördüğünü bilir ve istiğrak haline geçer. 


Sır ile ruh arasındaki fark ise şudur: Ruh, padişah-ı zü”l-celalin, kendisini gördüğünü bilir. O'nun nazarıyla bütün varlığı edep ve hürmet olur. Hak Teâlâ'dan başkasına yönelmez, başkalarıyla teselli olmaz, daima Hak Teâlâ'nın cemalini müşahede eder. 


Bu makamlar ve manevi dereceler, badem veyahut ceviz gibidirler. Onların hem kabuğu, hem özü, hem de 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yağı vardır. Yağ özde, öz kabukta gizlidir. Görüşü kuvvetli bütün insanlar bir araya gelse, cevizin kabuk ve özünde yağ görmeye çalışsalar, göremezler. Kabukta öz görmeye çalışsalar, yine göremezler. Özü görmek için çareleri kabuğu kırmaktır. Kabuğu kırmadan özü göremezler. Özü de ağır bir nesneyle ezip yumuşatmadıkça, yağı göremezler. 
Din âleminde ise kabuk, bedeni ameller ve sözlerdir. Öz, kalbin tefekkürüdür. Yağ, sırrın huzur-i ilâhiye erişmesidir. 
Ruh, aydınlık mekânının nurundandır ve bu mübarek yağ ile doludur. Kur'ân-ı Kerim'de şöyle buyrulmuştur: 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“Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbim'in emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir” (İsrâ 17/85). 


Bu makamlar ve manevi dereceler ayrıca yıldız, ay ve güneşe de benzerler. İslâm hanesi olan bedendeki amel ve sözler, yıldız gibidir, iman hanesi olan kalpteki düşünceler, ay gibidir. İhsan hanesi olan sır âlemindeki Hakk'ı müşahede ve O'nu bilmek de güneş gibidir. Ruhun Hakk'ı müşahedesi ise insan makamının son noktasıdır. Hz. İbrahim'in (aleyhisselâm) Kur'an'da geçen, 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“Ben Hanif olarak, yüzümü gökleri ve yeri yoktan yaratan Allah'a çevirdim ve ben müşriklerden değilim” (En'âm 6/79) sözünü yaşamaktır. 


Bu makamlar ayrıca şöyle de açıklanabilir: Akıllı ve temyiz gücüne sahip olan herkes bilir ki sağlam ve doğru işler, agâh yani uyanık olan kalpten doğar. Doğru düşünceler temiz sırdan vücuda gelir. Temiz sır da nezih ve mukaddes ruhtan doğar. 


Ruh, asılların aslıdır. Nefes alıp vermenin devamının şartıdır. Ruhun varlığı ile beden; bilir, görür, işitir, tutar, yürür. Ruhun sıfatları ile; ilimde kesinlik, görmede feraset ve ibret, işitmede hikmeti anlama, tutmada itaat, yürümede hizmet meydana gelir. 


Cömertlik yolu, müşahede, lutuf ve kerem mekânı, yakınlık, kudsiyet ve hayat mahalli, ünsiyet bahçesi, sevgi vadisi, muhabbet denizi, sekinet sahası ve mükaşefe yolu ruhtur. Bu sözün doğruluğunun delili, şu âyet-i kerimedir: 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“Sonra onu başka bir yaratışla insan haline getirdik. Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir” (Mü”minün 23/14). 
Ruhun ilk belirdiği yer olan insan bedeninin ilk yaratılış safhası Kur”an-ı Kerim”de şöyle anlatılır: 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“Andolsun biz insanı, çamurdan (süzülüp çıkarılmış) bir özden yarattık. Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik. Sonra nutfeyi alaka (aşılanmış yumur- ta) yaptık. Peşinden, alakayı, bir parçacık et haline soktuk; bu bir parçacık eti kemiklere (iskelete) çevirdik; bu kemikleri etle kapladık” (Mü'minün 23/12-14). 


Suya nakşedilen bu yazıyı idrak etme konusunda bütün akıllar kayboldu. Nutfenin alakaya, alakanın ete, etin kemiğe dönüşümünü anlamada idrakler aciz kaldı. Mukarrebler (Hakk'a yakın olanlar), bu ilginç durumlara yani nutfenin alakaya, alakanın ete, etin kemiğe dönüşmesine, yüz bin hikmet, ibret, alamet, hüküm, delil, latife, kerem, izzet, cömertlik ve fazilete baksalar, yine de görebilecekleri, dünya denizlerine kıyasla bir damladan bile azdır. Nutfenin bu halini ifade eden hikmet, ibret ve delillerden anlaşılabilen belki de 18.000 âlemin zerrelerinden bir zerre kadar bile olamaz. 


Âlemlerin yaratıcısı cebbâr olan yüce Allah, bunları halden hale çevirmede, latif yani ince olanın (nutfenin) üzerine kesifi (yoğunu), yoğunu da daha yoğun (et) olanın üzerine nakşetme konusunda kendisini övmedi. 
Fakat sıra ruhu yaratmaya ve onun sıfatlarından bahsetmeye gelince, 


“Sonra onu başka bir yaratılışla insan haline getirdik” (Mü'minün 23/14) buyurarak peşinden kendisini övdü: 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“Yapıp yaratanların en güzeli olan Allah pek yücedir (Mü'minün 23/14). 


Rabbü”l-ölemin”in Kur'ân-ı Kerim'de buyurduğu bu âyet-i kerimeyle kâinattaki varlıklar, ruhun büyüklüğü, azameti ve temizliğini anladılar. Bildiler ki o, nutfe ve alaka gibi değildir. Kemik ve et cinsinden olmadığı gibi, eklem ve damarlar gibi de değildir. Kıl ve deri şeklinde değildir. Böyle olunca nasıl onlar gibi, onlarla bir olsun? 


Nutfe, alaka, et, kemik, kıl ve deri gibi tüm varlıklar ruh olmayınca cansız, donuk ve ölüdürler. Helâk olur, kötü kokar ve bozulurlar. Fakat ruh ile canlı, hareketli ve taze olurlar; bozulma, kokma ve yok olmaktan korunurlar. 


Hak Teâlâ'ya itaat ruhun işidir. Uzuv onunla hareket eder. Gezip dolaşmaya yardım eden uzuvlar aslında onun eylemi ile hareket ederler. İradeyi ve tercih hakkını kullanan da odur. İtaat ettiren, itaat eden gibi değildir. 
Uzuv, onu kullanan gibi değildir. Hizmet eden, hizmet edilen gibi, binen de binek gibi değildir. 


Ruh, gözde, göz ile gözsüz görendir. O, görmeyi de görmektir. İşitme ve işitilenin, konuşma ve konuşulanın, koklama ve koklananın, tatma ve tadılanın, anlama ve anlananın kapısı hep odur. Ruhun en üstün sıfatı, Hz. 
Âdem'in (aleyhisselam) kıssasında Allah Teâlâ'nın mukarreb meleklere söylediği şu ifadede yer alır: 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“Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman, siz hemen onun için secdeye kapanın!” (Hicr 15/29). 


Cenâb-ı Hak bütün kirlerden arınmış olan bu temiz meleklerin secdesini, ruh üfleme ile ilişkilendirdi. 
Eğer ruh, öz ve cevher itibariyle meleklerden daha saf; Hakk'a yakınlık itibariyle onlardan daha önde ve “ebedilik” sıfatına onlardan daha layık olmasaydı, melekler ruha secde etmezlerdi. 


Hz. Âdem'den [aleyhisselâm] sonraki peygamberler ve velilerden seçkin insanların sahip oldukları “hususi ruh”, bedende baştan ayağa onlara can veren “umumi ruh” gibidir. Göz onunla görür, kulak onunla işitir, dil onunla konuşur, el onunla tutar, kalp onunla bilir, dış ve içteki uzuvların tüm zerreleri onunla aydınlanır ve tazelenir. Seçkin insanların ruhu âlemin ebediliği ile bâkidir. Avam halkın ruhu ise bedenlerinin devamı ile bâkidir. Gökler ve yer, seçkin insanların ruhuyla ayakta durur, güneş, ay ve yıldız onlarla parlar, gökteki bulut onların vesilesiyle yağmur indirir. 


Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem] şöyle buyurmuştur: 


“Abdallar (Hakk'ın büdela kulları) sınıf sınıftır. Zengin kadınlarla evlenmezler. Evlerin kapıları onlara açılmaz. Ama onlar sayesinde rızıklanır ve yağmura kavuşursunuz. ”?? 


32 Elimizdeki kaynaklarda bulunamamıştır. 
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Hz. Âdem'e Ruhun Üflenişi 


Hz. Âdem'e [aleyhisselâm] ruh üflenişi tamamlanınca baştan aşağı ruh nurunun ışıltıları ile aydınlandı. Melekütun her zerresi, bu güneşin doğuşu ve parlayışı ile daha canlı oldu. Bütün kâinat heybet ve itaate yöneldi. 
Bu ruhun boyun eğdirici saltanatı, tüm mahlükatın ruhunda deprem meydana getirdi. Ulvi ve süfli âlemin cisimleri, o parıltının yoğunluğundan dolayı kulluk ve kölelik kemerini bellerine bağladılar. Her susan, konuşan, donuk, sıvı ve büyüyen nesnenin karakterinde korku ve heybet titreyişi zuhur etti. Nur ve zulmet melekütu, su, toprak, rüzgâr ve ateş hepsi itaat küpesini kulaklarına taktılar. Gökyüzü onu gölgelemek için kibriya cübbesini yaydı. Yeryüzü ona taht ve döşek olayım diye efendilik ve büyüklük elbisesini giydi. Bulut, yağmur, gök gürültüsü, şimşek, deniz, kara, ağaç, meyve, taş, çamur ve her şey Hz. Âdem'e [aleyhisselâm] boyun eğmek ve hizmet etmek için esaret giysisini açıkça kuşandılar. 


Amel defterini yazan, diğer vazifeleri yapan, arşı tu- tan ve saf saf duran melekler ile nurdan, ateşten ve ruhtan teşekkül eden tüm varlıklar aynı anda Hz. Âdem'in [aleyhisselâm] zatı ve güzelliği önünde secdeye kapandılar. 
Bu, onların Hz. Âdem'e ve oğullarına ilk itaat ettikleri an idi. İtaatin sonu ise Âdem ve oğullarının saltanatının sona ermesidir ki bu asla olmaz. 


Şüphesiz hem bu dünyada, hem de öteki dünyada hizmet eden ve iş yapan ebedü”l-ebeddir (melektir). 
Ademoğulları bu dünyada bulundukları sürece o melekler onların işlerini yürütür. Bazısı kâtip, bazısı muhafız, bazısı ilham verici, istiğfar edici ya da mescid yolunda rehber ve önder olurlar. Bazıları, insanlar mescide erken 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gitsinler diye bayraktarlık yaparlar. Bazısı uykuda gelip vurur, bazısı kederliyken gönle neşe verir. Bazısı güneş, ay, yıldız, rüzgâr, bulut, yağmur, kar, gök gürültüsü ve şimşeği uzaklaştırır; bazıları da insanlara vefat anında, 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“Korkmayın, üzülmeyin, size vaat olunan cennetle sevinin!” (Fussilet 41/30) diye müjde verirler. 


İnsanlar o dünyaya göç edince (meleklerden) bazıları kabirde soru sorar, bazıları telkin verir, bazıları binek getirir. Bazıları padişah-ı zü'l-celâlden güzel cennet elbisesi getirir, bazıları da Hak Teâlâ'dan hediyeler getirir. 
Bazısı su dağıtır, bazısı sofra kurar... 


Bil ki eğer onda (şeytanda) bu tarz bir şey zâhir olsaydı, o da Âdem ve oğullarına hizmet etmeye layık olurdu. 
Ona ebedilik giysisi giydirirlerdi. Başına ebediyet tacını koyarlar, onu yok olmaktan uzak tutarlardı. Ama o talihsiz oldu, hizmete layık olamadı, dağılıp giden bir toz oldu. 
Âdem ve oğulları ise hizmet eden melek, gılman, hizmetçi ve huriler ile birlikte ebedi olarak (cennette) kaldılar. 


Ne güzel sübhân, melik, latif ve padişahsın! İnsanı efendilik toprağından ve dostluk çamurundan meydana getirirsin. 

022245 sə 

“Kuru bir çamurdan” (Hicr 15/33) seven ve sevileni âşikâr edersin. 
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“Âdem'in çamurunu yoğurdu” ifadesini, Âdem'in kudsiyet cevheri yaparsın. 
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“Âdem'i kendi süretinde yarattı” ibaresini, onun saltanat libası yaparsın. 
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“Bizzat yarattığıma secde etmekten seni meneden nedir?” (Sâd 38/75) âyetini, ona baş tacı yaparsın. 


SALA 459 45552, 1515 


“Ona şekil verdiğim ve ona ruhumdan üflediğim zaman” (sad 38/72) cümlesini, onun sultanlık kemeri yaparsın. 


“Siz hemen onun (Âdem) için secdeye kapanın” (Sâd 38/72) ifadesini, ona efendilik heybeti ve hükmü yaparsın. 


si alaz diği 


“Muhakkak Allah, Âdem'i seçti” (Al-i İmran 3/33) âyetini, onun velâyet davulu ve sancağı yaparsın. 


33 Zebidi, /thâfü's-Sâde, 12/217. 
34 Buhâri, İsti'zân, 1; Müslim, Birr, 32. 
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“Sonra Rabb'i onu seçkin kıldı” (Tâhâ 20/122) cümlesini, onun pazar ve çarşı günü yaparsın. 


Balçık, çamur, su ve topraktan yükselip bilinmez meleküt âleminden geldin ey yücelik, talih, dostluk ve sevgi kaynağı! Senin ilim diyarında âlimlerin ilmi yok hükmündedir. Hakk'a yakın olanlar, senin yakınlık makamına kıyasla aslında uzaktadırlar. Dostluk, sevgi ve vefayı yürüten sensin. Aşk, şevk ve şifanın tabiatı sensin. Efendilik ve ebediliğin timsali sensin. Vuslatın süreti, ünsü, kâsesi sensin. Ey yedi kıtada benzersiz, yedi kat gökte eşsiz, insan ve cinlerde vekil ve idareci, padişahların mülk ve memleketinde olan! 


Bu sözlerden maksat, ruhun yüceliğini anlatmak değildir. Ruh, 
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“Sana ruh hakkında soru sorarlar. De ki: Ruh, Rabbim'in emrindendir. Size ancak az bir bilgi verilmiştir” (İsra 17/85) âyetinin perdelerinde gizlenmiştir. Yaratılış safhalarını anlatmaktan maksat, ihsanın doğuş yeri ve, “O'nu görüyormuş gibi ibadet etmendir. Zira sen O'nu görmesen de O seni görmektedir” hadisinin nurlarının parladığı yeri tarif etmektir. Bu yüceliği ve saadeti elde 


etmek ve bu saltanat yükünü taşımak konusunda ruh ve sırdan daha layık bir yer göremedik, bulamadık. 
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Dergâhtaki mürid bu yüce mertebeye ve yüksek makama erişince, onun huzur bulduğu yer, “Sanki O'nu görüyormuşsun gibi” makamı olur. Tarikat müftüleri, onun ihsan ile yaşadığına ve ruh ile diri olduğuna fetva verirler. Müridin huzur ve teselli bulduğu yer, “Bil ki O seni görür” mertebesi olunca, onun ihsan ile yaşadığına ve sır ile diri olduğuna fetva verirler. 


Bu konuda daha kısa bir ifade şudur: O, Hakk'ı müşahede âlemi ile huzurlu, sır ile canlı; Hakk'ı müşahede ile mutlu, ruh ile canlıdır. Her iki durumun da yardımcısı, insan hayatının denizidir. 


Eğer Hakk'ı müşahede âlemi mertebesinde olan kişi ile Hakk'ı müşahede mertebesindeki kişilerin durumunu sorarsan, her ikisi de ihsan ile yaşamaktadırlar; her ne kadar karakterleri ve konumları farklı olsa da doğru yoldadırlar. 


İslâm, İman ve İhsan Nurları 


Biri şöyle sordu: Sizin de izah ettiğiniz üzere İslâm, iman ve ihsan nurlarının derecesi birbirinden farklıdır. 
Resül-i Ekrem'in (sallallahu aleyhi vesellem] hadis-i şerifi bu farklılığa delildir. Bize, bu farklı nurların bedeni uzuvlarda parlamasının imkânsızlığını; ayrıca beden, kalp, sır ve ruhun ilk yaratılışta farklı mı yoksa aynı mı olduğunu tahkik ile açıklayınız. Enbiya, resül ve evliyanın bedenleri ve ruhlarının ilk yaratılışta farklı bir mahiyette mi, yoksa diğer insanların sır ve ruhuyla aynı şekilde mi olduğunu bildiriniz. 


Cevap: Tevfik Allah'tandır. 
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Bu durumu görenlerden bazıları şöyle dediler: Nurlar farklılık üzeredir. Bedenler, kalpler, sırlar ve ruhların yaratılışı aslında farklı farklıdır. Basiret ehlinin önde gelen ileri görüşlüleri ise şöyle dediler: Beden, kalp, sır ve ruhlarda- ki farklılık, nurlardaki farklılıktan doğar. Fakat ilk yaratılışta ademoğullarının beden, kalp, sır ve ruhları birdir, aynıdır. 


Mütekaddimlerin bu konudaki delili, tabiatların farklı oluşudur. Nitekim Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem], Ebü Hüreyre'nin (radıyallahu anh) rivayet ettiği sahih bir hadiste şöyle buyurmuştur: 


b (əvə izlə ТАЕ AES Öz DİN 9324 
РВ 

“İnsanları madenler gibi bulursunuz. Câhiliye döneminde en hayırlı olanlar, müslüman olup dinde derin an- 


layış sahibi olduklarında da insanların en hayırlıları olurlar.” Aynı manada diğer bir hadis şöyledir: 


z 


2 r z şə . xə ^_^” 2,7 
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“İnsanlar, altın ve gümüş madenleri gibidirler.” Bu iki hadisi açıklayıp tamamlayıcı mahiyette olan hadis-i şerif de şudur: 


ŞERİ Yİ ее Gaz A ya İğ İf 
ИРЕ из з Е Ае әй! yi Д2 s eda éag J s ШШ; 


— № 


35 Buhâri, Menâkıb, 1; Fezâilü's-Sahâbe, 48. 
36 Müslim, Birr, 49, Ahmed b. Hanbel, e/-Müsned, 2/539. 
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“Şüphesiz ki Allah Teala, Adem”i yeryüzündeki bütün topraklardan aldığı bir tutamla yarattı. Bu sebeple ademoğullarının tenleri, o toprağın kimyasına göre şekillendi. Onlardan bazıları kızıl, bazıları beyaz, bazıları siyah ve bazıları da bunların arasındaki bir ten rengiyle; bazıları yumuşak tabiatlı, bazıları sert, bazıları iyi ve bazıları da kötü tabiatlı olarak yaratıldı. ”37 


Yaratılışların ve karakterlerin farklılığı konusunda bu nebevi açıklamanın ötesinde bir şey söylemek mümkün değildir. Hz. Peygamber [sallallahu aleyhi vesellem), âlemi eşyanın hakikatine benzetti. Ademoğlunun yaratılışını (tabiatını) dağlardaki altın ve gümüşün yaratılışına benzetti. Ahlâkın ve karakterin sert, yumuşak, doğru, eğri, işe boyun eğen ya da işten kaçan bir yapıda oluşu; altın, gümüş, kurşun, demir, kireç, taş, ağaç ve suyun özüne benzer. Bazı dağlar altının mekânıdır. Bazıları ise gümüş, kurşun, demir, kireç ve tuzun mekânıdır. Bazı mekânlarda ağaç ve su olur, bazılarında ise su ve ağaç olmaz, sadece kaba ve sert taş olur. 


Bu farklı mekânları insan karakterinde düşünecek olursan, şunun gibidir: Sessiz sakin bir karakter, yaratılış itibariyle korku taşıyabilir. Onun yaratılışı rahmet getirir. Sohbeti aklı ve idraki açar. Bir diğer karakter, zahirde bedenlere dostluk, bâtında ruhlara mutluluk olur. 
Onun sohbeti yaralara merhem olur. Bir başka yaratılış, görünüşte güzel ama ahlaken çirkin ve günlük işlerde kaba olur. Bir diğer karakter görünüşte çirkin ve ahlâken hastalıklı olur; ama hakikatte beğenilir ve günlük işler- 


37 Ebü Davud, Sünnet, 17; Tirmizi, Tefsirü”l-Kur”an, 3. 
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de cömert ve merhametli olur. Başka bir yaratılış şeklen büyük ve güçlü olur. Bir diğeri zayıf görünür; ama güçlüdür, iş yapar. Bir başkası tembel görünür; fakat işleri anlama ve çekip çevirmede çalışkandır. 


Ahlâkın ve akılların farklı olduğunun delili Peygamber Efendimiz'in (sallallahu aleyhi vesellem] şu hadis-i şerifidir: 


Ay çə Şİ ELİN EYS 319,43 


“İnsanları yayılıp kendi başına otlayan yüz deve gibi bulursunuz. Ama içlerinde binilecek bir tane deve bulunmaz.”38 


Bu hadisi Sâlim (radıyallahu anh] babasından rivayetle nakletmiştir ve sahih bir hadistir. Yukarı ve aşağı melekütu bilen Resülullah (sallallahu aleyhi vesellem) işlerde ve hallerde tabiatların farklılığına işaret etti ve yayılan develerle binilen develerin durumunu örnek gösterdi. Bu hadisin manası şudur: Develerde iş ve eylem çok, ama hal azdır. Bu yüzden yük taşıyan yüz deve olmalı ki içlerinden seçkin, iş gören bir deve bulunsun ve insanları çöle götürebilsin. Aynı şekilde dünyada bin hâfız ve doğru yolda insan olmalı ki içlerinden tarikatta sözün sırlarına ve manalara hâkim bir sâlik çıksın. Hak Teâlâ şöyle buyurur: 


Az "ar 
2 w z z o > 
292015202 Şə |055 
“Kullarımdan şükreden azdır!” (Sebe' 34/13). 


38 Hakim et-Tirmizi, Nevadirü”1-Usül, 1/382; ayrıca bk. Buhâri, Rikak, 35. 
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Ruhların farklı olduğunun delili, Hz. Peygamber'in (sallallahu aleyhi vesellem] şu hadisidir: 


qz, Sus шу İİİ „50505255 АИ 

ea [ 2 o | 

“Ruhlar (sınıf sınıf, zümre zümre) bir araya gelmiş topluluklardır. (Ruhlar âleminde) birbiriyle tanışanlar, (dünyada) 

birbirini sever, ülfet ederler. Tanışmayanlar ise ihtilafa düşer, çatışırlar.”9 Bu hadis, sahih kaynaklarda mevcuttur. 


Bilen (Hz. Peygamber), ruhların makam ve mertebelerinden haber verdi ve, “Ruhlar grup gruptur, sınıf sınıftır” dedi. Eğer ruhların makam ve dereceleri aynı olsaydı, ayrı ayrı gruplar halinde olmazlardı. Sonra Resül-i Ekrem isallallahu aleyhi vesellem] ruhların iki özelliğinden bahsetti: Tanışma ve tanışmama, ülfet ve ihtilaf. Tanışma ve tanışmama, bedenler yaratılmadan önce (ruhlar âleminde) olur. Ülfet ve ihtilaf ise bedenler yaratıldıktan sonra gündeme gelir. 


Sonra Hz. Peygamber ruhların bu iki özelliğini açıkladı ve şöyle dedi: 


z P me з е й +9 uu 
(S daz EL эй al, AYI də гуу! dl siz 
A ə. å ” £ 
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“Allah ruhları, cesetlerden dört bin sene önce yarattı. Onlar atların koklaştığı gibi birbiriyle koklaştılar.”“9 


39 Buhâri, Enbiyâ, 2; Müslim, Birr, 49. 
40 bk. Bursevi, Rühu”-Beyan, 8/316. 
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Cenab-ı Hak, kalıpları yani bedenleri yaratmadan önce ruhları yarattı. Her ruh kokusu ile kendi cinsini tanıdı. Tıpkı atın, kokusuyla yavrusunu tanıyıp diğerlerin- den ayırt ettiği gibi. Arap ve acem, koku sayesinde kendi cinslerini tanırlar. Aynı şekilde peygamber, nebi ve veliler de koku ile hemcinslerini tanırlar. Dostlar, ihlâslılar ve ehl-i yakin koku ile birbirini tanırlar. Bozguncu, fesat insanlar da böyledir. Ruhlar grup grup bu gaye ile (hemcinslerini tanımak için) dolaşırlar. Herkes kendi cinsini koku ile bulur, kendi cinsinden olmayanlardan da nefret eder. Şüphesiz ki bu tanışma ve tanışmama (nefret), beden yaratılmadan önce vuku bulur. 


Sıra bedenleri yaratmaya gelince, ruh bedene girdi. 
Tanışma, uyum sağlamaya (muvafakata), tanışmama da aykırı düşmeye (muhalefete) dönüştü. Birbiriyle tanışan ruhların kalpleri uyum sağladı. Birbiriyle tanışmayan ruhların kalpleri ise muhalif oldular. Sonra kalplerin uyumu, bedenlerin bir araya gelmesini sağladı. Kalplerin aykırılığı da bedenlerin ayrı ve uzak kalmasına yol açtı. Yani önce ruhların ülfet ve ihtilafı, sonra kalplerin muvafakat ve muhalefeti, sonra da buna bağlı olarak bedenlerin bir araya gelmesi ya da uzak kalması zuhur etti. 


Kalp, çark (tekerlek) gibidir, beden de değirmen taşı gibi. Su, meşiyyet (irade) âleminden hüküm nehri ile gelir ve kalp çarkına vurur. Kalp dönmeye başlar. Su hızlandıkça çark da hızlanır. Çark hızlandıkça taş daha hızlı çalışır, yerinde duramaz. Hazırladığı ve imal ettiği şey buğday, arpa, darı ve susam gibi her ne ise meydana çıkar. 
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Kulun Sorumluluğu 


Eğer biri şöyle bir soru sorarsa: “Madem kulun yaratılışı böyledir, o halde kulun, gücünün yetmeyeceği emir ve yasaklarla sorumlu tutuluyor olması gerekir. 
Bunu açıklar mısınız?” 


Cevap: Bu anlattıklarımız, Ehl-i sünnet itikadının bir yarısıdır. Ehl-i sünnet, her şeyin bir kadere bağlı olduğunda hemfikirdir. Diğer yarısı ise şudur: Kul, güç ve irade sahibidir, kendi iradesiyle iş yapar, söz söyler. Bu her iki yarı parça da doğrudur ve zıt değildir. Bir olayda sadece kaza ve kaderi söylemek doğru olmaz. Bu konunun bir yönünü anlattık. Şimdi konuyla ilgili sözün aslına dönüyoruz: 


Ruhların grup grup olduğunu anlattık. Onların sıfatı ve özelliği, beden yaratılmadan önce tanışma ve tanışmamadır. Beden yaratıldıktan sonra ise kalp vasıtasıyla ihtilaf ve ittifak, beden vasıtasıyla bir araya gelme ve uzak kalma olur. Tüm bunları daha önce anlattık. Bu sözlerin doğruluğunun Kur'ân-ı Kerim'den delili, Hak Teâlâ'nın: 


“o. 


КАД dəəə 2 . 
.— Kez 


“Sen yeryüzünde bulunan her şeyi verseydin, yine onların gönüllerini birleştiremezdin, fakat Allah onların aralarını bulup kaynaştırdı. Çünkü O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir” (Enfâl 8/63) ve, 
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Кошай иды ш ко 


АЁ о 2 7.74 

“Allah”ın size olan nimetini hatırlayın: Hani siz birbirinize düşman kişiler idiniz de O, gönüllerinizi birleştirmişti ve O'nun nimeti sayesinde kardeş kimseler olmuştunuz” (Âl-i İmran 3/103) âyet-i kerimeleri ile Hz. Peygamber'in [sal- 


lallahu aleyhi vesellem], 


2 e e A 851 > 02 222 
Ке 13 229) Az üz 12-53 У sazı a di, 


A 
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“Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız zaman birbirinizi seveceğiniz bir şeyi size öğreteyim mi? Aranızda selâmı yaygınlaştırın”*" hadis-i şerifidir. 


Bütün bunlar muvafakat yani uyum içerisinde olmanın vasıflarıdır. Ancak muhalefet ve muvafakat konusu daha açık ve net bir ifade ile Hz. Peygamber'in sallallahu aleyhi vesellem] şu sözü ile bildirilmiştir: 


С Ye СӘН д5 ДА Lİ 


ә Aih Azə СУ Ыы. 


Ие бә Yi gə д) 


41 Ebü Davud, Edeb, 143; Tirmizi, İsti”zan, 1. 
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“Bir mümin camiye gelse, oradaki yüz kişiden sadece biri mümin olsa, gider onun yanına oturur. Bir münafık da camiye gelse, oradaki yüz kişiden sadece biri münafık olsa, gider onun yanına oturur.”"” 


İşte bu hal içinde, Herim b. Hayyan, Üveys el-Karani'ye (rahmetullahi aleyhimal ulaştı ve, “es-Selamü aleyke” dedi. Üveys [rahmetullahi aleyh], “Ve aleyke's-selâm ya Herim b. Hayyân!” diyerek karşılık verdi. Herim, Üveys'in bu büyük ve yüce halini görünce ağlayarak, “Ey Üveys! 
Sen beni daha önce hiç görmemiştin. Beni nasıl tanıdın, babamın ismini nasıl bildin?” dedi. Üveys şöyle cevap verdi: “Nefsim nefsin ile konuştuğu zaman, ruhum ruhunu tanıdı. Cesetlerin nefsi olduğu gibi, ruhların da nefisleri vardır.” 


Üveys, tarikat sâliklerinin önde gelenlerindendir. 
Seçkin bir insandır ve mahlükatın efendisi Peygamber Efendimiz tarafından övülmüş. Üveys'in ifadesi, göze ve kulağa doğru gelir. Sözü, mahlükatın en bilgilisi olan Resülullah”ın [sallallahu aleyhi vesellem], ruhların tanışması ve koklaşması konusundaki sözüne uygunluk gösterir. Bu her ikisinin de izahı daha önce geçti. Bunun, ruhların tanışmasının alameti olduğu ifade edildi. 


Şeriat koyucunun padişahları ve doğru yolun sultanlarının bu konudaki delilleri ise şudur: İlk yaratılışta beden, kalp ve ruhlar arasında fark yoktur. Farklılık, kulun beden, kalp ve ruhuyla işlediği amelde ortaya çıkar. 
Hak Teâlâ şöyle buyurur: 


42 Beyhaki, Şuabü”l-İman, nr. 9038. 
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“Ey insanlar! Doğrusu biz sizi bir erkekle bir dişiden 

yarattık. Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve 

kabilelere ayırdık: Muhakkak ki Allah yanında en değerli 


olanınız, O'ndan en çok korkanınızdır. Şüphesiz Allah bilendir, her şeyden haberdardır” (Hucurat 49/13). 


Kâinatı, eşyayı ve canlıları yaratan Rabbü”l-ölemin, bu âyet-i kerimede insanların yaratılışında neseblerin ve milletlerin farklı farklı oluşunun sebebini açıkladı ve bunun fâni dünya ile irtibatlı bir gerekçesini söyledi. Zira bu farklılık ve onun neticesi dünyevidir. Bu âyet-i kerimede şuna işaret etti: 


2 An İZ > gi 22 eğ “122. 
ia a) əbə 6,5 0553 


“Ve birbirinizle tanışmanız için sizi kavimlere ve kabilelere ayırdık” (Hucurât 49/13). Bu dünya ile alakalı olan her şey, dünya sona erdiğinde biter. 


DEAN å 
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“Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak” (Rahmân 55/26). Her şey bu âyeti idrak eder ve yok olur. Önce bu cinsin vasıf ve karakterlerindeki farklılık açıklandı ki âyet 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ve hadislerde vardır. Bu farklılıklar ister bedeni, ister ruhi olsun bu dünya ile alakalıdır ve fânidir. 


Bu sözün açıklaması şöyledir. Ceza ve mükâfat günü olan ahirette; güzellik, çirkinlik, zayıflık, güçlülük, zekâ, gaflet, tevazu, şöhret, güzel konuşma ya da konuşamama, fakirlik, zenginlik, kölelik, krallık, hastalık veya sıhhat gibi dünyevi özellikler hiç kimseye bir fayda sağlamaz, mükâfat olmaz. Sevap terazisine bunları koymazlar. Bunlar yüzünden insana azab da etmezler. İnsanlar dünyadaki bu özelliklerle Hak Teâlâ'nın dergâhına yakınlaşamazlar. Bunlarla ahiret yolunun menzillerini geçemezler. Evliyaullahın mertebelerine bunlarla ulaşamazlar. 


Din yolunun önde gelenlerinden birisine sordular: “Bu yolda bela mı daha çoktur, nimet mi?” O şöyle cevap verdi: “Bu yolda ne nimet vardır, ne bela, ne sıhhat, ne fakirlik, ne zenginlik, ne iyilik, ne de kötülük.” Bu sözü bana, bizzat soruyu soran kişi anlattı. 


En doğrusunu Allah Teâlâ bilir. 


TASAVVUFİ KAVRAMLAR 


Адар: Uyulması gereken görgü kuralları, göz önünde tutulması lazım gelen esaslar, izlenmesi icap eden usul. 


Ağyâr: Arapça; gayr kelimesinin çoğulu olup, lugatta yabancı, el, başkası gibi manaları ihtiva eder. Süfi olmayan, tasavvufi hayatta yabancı ve aykırı olan anlamına geldiği gibi mâsiva yani Allah'tan gayri olan her şey anlamına da gelir. 


Âlem: Arapça; kâinat, güneş sistemi ve çevresindeki dönen gezegenler topluluğu, cihan, dünya, bütün varlıklar, mahlükat, insanlar, halk, cemaat, cemiyet, çevre vs. gibi kelime anlamları vardır. Tasavvufta ise, Allah'tan gayri her şeye âlem denir. Süfiler arasında çok çeşitli âlem tasavvurları olmakla birlikte genel anlamıyla âlem ile kast olunan, tüm yaratılmışlar; mümkün varlıklar, 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mahlükat ve masivadır. Alem çeşitli ayrımlarının yanı sıra âlem-i sağir (küçük âlem) ve âlem-i kebir (büyük âlem) diye ikiye ayrılır. Kâinat büyük âlem, insan küçük âlemdir. 
Âlem-i kebirde bulunan her şeyin, âlem-i sağirde de bir numunesi, benzeri vardır. İnsandaki beş cevher de birer numunedir. Bunların âlem-i kebirde asılları vardır. Âlem-i kebirdeki o beş cevherin birincisi arştır. Yani insandaki kalbin, âlem-i kebirdeki aslı arştır. Bunun için kalbin bir ismi arşullahtır. O beş cevherin diğer dördü, hep arşın üstündedir. Kalp, âlem-i sağirdeki âlem-i halk ile âlem-i emr arasında ortak bir geçit olduğu gibi, arş da, âlem-i kebirdeki âlem-i halk ile âlem-i emr arasında bir geçittir. 
Kalp ile arş, âlem-i halkta bulunuyor ise de âlem-i emirdendir. Bu beş cevheri iyice anlamak, ancak tasavvuf yolundaki mertebeleri (konakları) etraflıca ve tamamen geçip nihayete varan, evliyanın büyüklerine nasip olur. 


Arif: Arapça, irfan sahibi anlamındadır. Allah”ı [сеle celaluhül gerçek yönüyle bilen kişi. Alim gibi bilen manasına gelirse de ondan farklıdır. Alim, ilmi bir tahsil ve çalışma sonucu elde eder. Arif ise irfana, ilham ve hal ile ulaşır. Cenab-ı Hakk”ı keşf ve müşahede yoluyla bilen kişi. Bu bakımdan ümmi bir insana da ârif denilir, ancak alim denemez. Arifler için ehl-i yakin, ehi-i din, veli, kutub ve genel olarak “ârif-i billah” tabiri kullanılır. 


Alim: Arapça, her şeyi bilen manasınadır (Allah Teala”nın sıfatlarından biri). Fen ve edebiyat bilgilerinde yetişmiş, Kur”an-ı Kerim ve hadis-i şerif ilimlerine vakif, İslam”ın yirmi ana ilmi ve bunların kolları olan seksen ilminde mütehassıs (uzman) birçok ilmi kitap okuyarak feraset kazanmış olan kimse. 
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Ashap: Arapça; arkadaşlar demektir. Ancak özellikle Hz. Peygamber'i sallallahu aleyhi vesellem] görüp, İslâm'a inanmış ve O'nu teyit etmiş, müslüman olarak vefat etmiş kimselere denir. Resül-i Ekrem ashap hakkında birçok hadis-i şerif zikretmiştir. 


Avam: Arapça; halk, cumhur demektir. İlim ve marifet ehli olmayan, derece bakımından düşük kimseler hakkında kullanılan terim. Her ne kadar, soylu soplu da olsa tasavvufi olgunluk eğitiminden geçmemiş, nefsinin hastalıklarını iyileştirmemiş kişiler avam sayılır. 


Bâtıl: Arapça; hakikat olmayan şey manasına gelir. 
Esassız, boş şey demektir. 


Batın: İç, gizli, gizli âlem. Allah'ın isimlerinden biridir. 


Basiret: Kudsiyet nuru ile nurlanmış kalbin, kazandığı kuvvetle eşyanın mahiyetini ve iç yüzünü görmesi demektir. Buna, kudsi kuvvet de denir. Bu, nefse nisbetle göz mesabesindedir. Nefis, göz ile eşyanın zâhirini ve dış şekillerini görür. 


Bast: Arapça, tutukluk (kabz) halinin zıddı olan zihni açıklık, kalbi rica, niyaz, yalvarma hali. Bast, hal olarak, kabul, lutuf, rahmet ve ünse işarettir. Recânın zıddı havf olduğu gibi, bunun zıddı da kabzdır. Süfi bast halinde her şeyi kuşatır ve her şeyde tesir ederken, hiçbir şey ona tesir edemez. Süfi önce kabza, sonra basta maruz kalır. İleri makamlarda süfide kabz ve bast kalmaz, zira bu ikisi mevcudda (kendisinde varlık bulunanda) oluşur. 
Nefsinden fâni olmuş, Hakk'ın sıfatlarında süreklilik kazanmış kişilerde, kabz ve bast olayı vuku bulmaz. İbnü”l-Arabi bastı, süfinin eşyayı kuşattığı, eşyanın süfiyi kuşatamadığı bir hal olarak görür. Bu durumda olan süfiye Allah [celle celaluhül, mahlükla beraber iken bir genişlik (bast) verirken, içten kendisine ulaşmaya, yönelmeye bir kabz (tutukluk) ihsan eder. Bu durum mahlükat için bir rahmettir. 


Birün: Farsça; dış, dışarı demektir. Dışta tahakkuk etmiş olarak gördüğümüz âlem. Birünun mukabili derün (iç, içeri) dur. 


Cezbe: Arapça; çekme, çekip kendine bağlama, kendinden geçme ve ruhi heyecan anlamına gelir. Tasavvuf ıstılahında, salikin beşeri vasıflarından sıyrılması ile ilâhi sıfatları kazanma ve tecellileri müşahede etmesi anlamındadır. 


Çile: Farsça; kırk anlamına gelen “çihil”den düzenlenmiş bir terim. Bir şeyh nezaretinde derviş, karanlık bir hücrede yalnız başına kırk gün süreyle; az uyumak, az yemek, az içmek suretiyle mümkün olduğunca ibadetle meşgul olur. Bu olaya çile denir. Bu, nefsi eğitmek için belirli bir süre halktan uzak kalıp olgunlaşmayı elde etmek için yapılır. 


Dergâh: Farsça; kapı, eşik, kapı yeri, sığınılacak yer, makam, tekke gibi manaları vardır. Tarikat mensubu şeyhlerle, dervişlerin ikametgâhı olan büyük tekkelere dergâh denir. Hürmeti artırmak için şerif sıfatı eklenerek dergâh-ı şerif de denilir. 


Derün: Farsça; iç, bâtın demektir. Meleküt âlemi, gönül âlemi, ruhani âlem. 
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Derviş: Farsça; yoksul, zâhid, süfi, mürid, dünyadan yüz çeviren, kendini Allah'a veren kişi. 


Edep: Arapça; iyi ahlâk, güzel terbiye, utanma, zarafet, usluluk. Her konuda haddini bilip sınırı aşmamak, insanlara iyi muamelede bulunmak, sünnet üzere yani Hz. Peygamber'in buyurduğu ve davrandığı gibi hareket etmek demektir. 


Ehl: Sahip ve erbab kelimeleri gibi bazı kelimelerin başına getirilerek tasavvufi terimler yapılır. Ehl-i hak: Marifet sahipleri, ârifler, ehl-i sülük: Sâlikler vb. 


Evliya: Arapça; veli kelimesinin çoğulu olup dostlar anlamını ifade eder. Hayatını nefis mücadelesi ile geçirerek, şeriatı takva boyutundaki inceliğiyle yaşayan, Allah Resülü'ne tam anlamıyla uyan kaya gibi sert olmaktan kaçıp, toprak gibi davranmayı hedef edinerek, diken yerine gül yetiştiren bahçıvan şeklinde aktiflik gösteren kişiye evliya denir. 


Fakir: Arapça; ihtiyacı olan kişi demektir. Hiçbir şeye sahip olmadığının bilincinde olan sâlik demektir. 
Bu haldeki salik, her şeyin gerçek sahibinin Allah [celle celaluhül olduğunun ve kendisinin daima Allah'a muhtaç olduğunun farkındadır. 


Fazilet: Arapça, olgunluk, erdemlilik, üstünlük gibi anlamları ihtiva eder. Fazilet insanın doğuştan getirdiği iyi yönlerinin, olgunlaştırılmış şekline denir. Ayrıca tasavvufta esma cennetine de denir. Bu cennetin ehli, sayıca, теагії cennetinden azdır. Ancak, onların yüce Allah katındaki derecesi daha yüksektir. Bunlar, ilâhi lezzet ehli diye anılırlar. 
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Fenâ: Arapça; fâni olmak, yok olmak manasına gelir. Nesnelerin, süfinin gözünden silinmesine fenâ denir. 
Zıddı bekadır. Tasavvufta kul hiç olmaz, hiçin yerine Allah'ın sıfatları geçer. Bu, şu manadadır: Kul, insan olarak taşıdığı sıfatları ve huyları terkeder, fenaya ererek, tam hale gelir, olgunlaşır. Ancak, bu giden kötü sıfatların ve ahlâkın yerini, Allah'ta (celle celâluhül mükemmel olarak bulunan ilâhi sıfatlar veya ilâhi huylar alır. Yani Hint mistisizmindeki gibi, yokluğa gidiş, yokluk, hiçlik söz konusu değil, aksine mükemmel olan Allah'ın sıfat ve ahlâkında yenilenme, yükselme hususu gündemdedir. 
Kuşeyri, fenayı üçe ayırır: 


1. İlk fenâ, kulun kendinden ve kötü sıfatlarından fâni olması, 


2. İkinci fenâ, Hakk'ı temaşa eden kulun, Hakk'ın sıfatlarından da fâni olması, 


3. Üçüncü fenâ, Hak varlığında yok olan kulun, kendi fenâsını görmesinden de fâni olmasıdır. Muhyiddin İbnü”l-Arabf (kuddise sırruhül, fenâ kelimesine tasavvufi olmaktan ziyade, felsefi mahiyette yedi mana verir ve bu açıdan değerlendirme yapar. Ona göre fenâ, kulu Allah”a (celle celâluhüj ulaştırır. Bu durumda kul, bütün nefsi isteklerini terkeder ve kendini Allah'ın iradesine teslim eder. Fenâ hali, kulun benliğinin kaybolması ile tevhidin gerçekleşmesi demektir. Bu hal, tevhidin en yüksek derecesidir. Kul, Allah (celle celaluhül tefekküründe o derece boğulur ki benlik bilincini de kaybeder hale gelir. 
Buna fenâ fi't-tevhid denilir. Fenâ halinde kulun niyetleri, davranışları, ahlâki planda düzelme gösterir. Tefekkür planında görülen bu durum, fiillere de yansır. Fenâ fillah tabiri de şu şekilde açıklanır: Kulun zat ve sıfatının, Hakk'ın zat ve sıfatında fâni olması. Kul, bu durumda bütün dünyevi ilgilerinden uzaklaşır, Allah'ın birlik dergahına tam bir teveccühle yönelir. 


Fesat: Bozgunculuk, bozulma. Ahlakın ve dini yaşayışın, sülükle ilgili kaide ve esasların bozulması, tarikat адар ve erkanının değişmesi, ruhi hallerin ve kalbin kirlenmesi, tarikata bid'at sokulması. 


Gaflet: Arapça, gafil olma, uyanık olmama, habersiz bulunma, farkına varmama hali. Kulun Allah'tan [celle celaluhül habersiz olması hali. Dünyayı veya bütün mahlükatı, Genâb-ı Hakk'ın yarattığı ve sıfatlarının tecelli ettiği bir yer olarak düşünmeden, dünyadaki hayatını sürdüren, âleme nazar dediğimiz düşünce, tefekkür gözü ile bakmayan, ondaki ince ve hikmetli işleri göremeyen kişiye de gafil denir. Kısaca, enfüs ve âfâkta Allah'ın (celle celaluhül âyetlerini göremeyen kişi, gaflette demektir. 
“Gaflet olmasa insan evliya olur” atasözü bu manada kullanılır. “Gaflet basmak”, “gaflet perdesi” gibi deyimler de benzeri manaları ihtiva eder. 


Habaöset: Kötülük, yaramazlık, fenalık, haylazlık. 


Hafi: Arapça, gizli olana hafi derler. İnsanın madde planında göğüs üzerinde beş noktaya taalluku bulunan ve zikir mahalleri olarak gösterilen letâif-i hamseden biri de dördüncü sırada olmak üzere, hafidir. Buna ruhun hafi tavrında bulunması da denir. Yeri, sağ memenin dört parmak üzerindedir, nuru siyahtır. 
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Hakka”l-yakin: Bir şeyi tadarak ve yaşayarak öğrenmek, süfinin sadece ilim yönünden değil, aynı zamanda hal ve müşahede yönünden de Hak'ta fâni ve Hak'la bâki olması. İlim ve aynın birbirine mani olmaması; süfinin bu makamda ilmen bildiği Allah Teâlâ'yı O'nu görür gibi bilmesinin mümkün olması demektir. 


Hal: Arapça; hal, durum demektir. Zikir, hüzün sevinç gibi durumlarda kalbe gelen şeye denir. Bu bast, kabz türünden bir şey olur; geçicidir. Kâşâni'ye göre, bu durumun kalıcı olmasına, makam denir, süfinin bulunduğu durum ve zamana göre değişkenlik arzeder. 
Tasavvufta hal ehli, kal ehli diye iki gruptan bahsedilir. 
Kal ehli; manevi hallere sahip olmayan, işin sadece lafını eden kişiler iken, hal ehli; gerçeği bulanlar, marifete erenler, bu şekilde birliği (tevhid) yaşayanlardır. 


Halvet der-encümen: Farsça, toplum içinde yalnızlık manasına gelir. Nakşi ıstılahı olarak, toplulukta Allah (celle celâluhü| ile yalnız kalabilme sanatını ifade eder. 
Nakşilik”te sohbet esastır. Yani, tek başına halvete çekilmek yerine, toplulukta halvet temel alınır. 


Havas: Arapça; seçkinler, özel kişiler demektir. Tasavvuf yoluna girmiş, Allah'a vâsıl olmaya yönelmiş kişi. 
Gerçeğe vuslata erene de, ahassü'l-havâs, hassü”l-has denir. Bunun mukabili avamdır. 


Huzur: Kendine gelmek, gaybet halinin sona ermesi veya nefsinden geçerek yüce Allah'ın huzuruna çıkmak, kulun Hak ile olması. Cenâb-ı Hakk'ı daima kalpte tutma ve kendinden geçme. Bu durumda sâlik kalbini 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hazır hale getirir ve kendisini, Rabb'inin önünde duruyor şekilde düşünür. Halktan gâib olan Hakk'ın huzurunda bulunur. Hak'tan gâib olan ise halkın huzurunda bulunur. 


İcâzet: Sözlükte “izin vermek, müsaade etmek” anlamına gelen icâzet; sülükünü tamamlayan ve irşad ehliyetini kazanan bir müride şeyh tarafından verilen diploma, medresede eğitim öğretimini bitirenlere hocalar tarafından verilen belge ve bu icâzeti belgeleyen kâğıda denmiştir. İcâzetnâme, Arapça ruhsat anlamındaki icâzet ile Farsça mektup, kâğıt anlamındaki nâme kelimelerinden oluşmuştur. İzin kâğıdı anlamına gelir. 
Hattatların hocalarından aldıkları ehliyetnâmelere de icazetname denir. 


İhlâs: Riyakâr olmamak, samimi olmak, her şeyi Allah rızası için yapmak, yapılan ameli Allah'tan başkasının görmesini istememek. 


İhsan: Kulun Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesi. 
İlm-i ledün: Hakk'ın katından gelen bilgi. 


İrfan: Arapça, bilmek demektir. Sezgi tecrübe ve manevi yolla elde edilen bilgi. 


İrşad: Arapça, irşad etme, rehberlik etme anlamındadır. Manen aydınlatma, gafletten uyandırma. Hak yolu gösteren kişiye, mürşid denir. Mürşide, sahib-i irşad da denir. 


İstiğfar: 1. Hata ve günahların Allah tarafından af ve mağfiret edilmesini istemek. 
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2. Kulun yaptığı iyi amelleri az bulup bunları artırmaya çalışması, günahları çok bulup azaltmaya gayret etmesi. 


İstikamet: Doğruluk, doğru gitmek, dürüst olmak, dini ve ahlâki hükümlere uygun bir hayat sürmek, her türlü aşırılıktan sakınmak, Allah'a [celle celâluhüj itaat edip Hz. 
Peygamber'in sünnetine uymak. 


Kabz: Sâlikin bir anda kalbine gelen manevi sıkıntı, huzursuzluk sebebiyle hissettiği tutukluk ve durgunluk halini anlatır. Genelde karşıtı “bast” (rahatlık, ferahlık) ile kullanılır. 


Kemal: Olgunluk, kusursuz ve eksiksiz olmak. İnsan-ı kâmil: Veli, mürşid, örnek insan. 


Kutub: Arapça, değirmen taşının miline denir. Büyük değirmen taşı, milin etrafında döndüğü gibi, kâinat denen bu âlem de idare bakımından kutbun etrafında döner. Bu yönüyle kutub, manevi derecesi büyük, veli bir kuldur. 


Lutuf: Arapça, bağış demektir. Kulu Hakk'ın ibadetine yaklaştıran ve günahlardan uzaklaştıran her şey. 


Mağfiret: Allah'ın kullarının günahlarını bağışlaması, örtmesi. 


Marifet: Keşif ve ilhamla hâsıl olan vasıtasız bilgi, manevi tecrübe ile öğrenilen ilim. 


Mâsiva: Allah'tan başka her şey, mahlükat. 


Murakabe: Denetleme, gözetleme, kendini kontrol etmek; nefsin hile ve tuzaklarına karşı her an uyanık bulunmak, Allah'ın kâinatın bütün zerrelerine daima müttaki olduğunu kalpten bir an bile çıkarmamak. Sâlikin her zaman kendini, kontrol altında bulundurması. 


Mutasavvıf: Tasavvuf inançlarını benimseyerek kendini Hakk'a adamış kimse, süfi. 


Mürid: Tasavvuf yolunda bulunan, bir mürşide intisap ederek seyrü sülük ile manevi makamlarda yol almak suretiyle kemal mertebelerine ulaşmak yolunda irade izhar eden kişi demektir. 


Mürşid: Tasavvuf yolunda kendisinden önceki yetkili kişinin izni ile insanları irşad eden, doğru yolu gösterip yetiştiren ve kemale erdiren, tasavvufi terbiyeye ehil kişi. 


Nakşibendiyye: Nakış yapmayı ifade eden Farsça iki kelimenin birleşmesiyle oluşmuş bir sözcük. Hâce Muhammed Bahâeddin Nakşibend'in (kuddise sırruhül kurduğu, gizli zikir esasına dayalı bir tasavvuf okulu. Günümüz Anadolu'sunda Hâlidiyye adıyla varlığını sürdürmektedir. 


Nefis: Can, benlik. 


1. Kulun kötü huyları ve çirkin vasıfları, kötü his ve huyların mahalli olan latife. 


2. İnsanın zatı, mahiyeti. 
Necaset: Hakiki ve maddi pislik, kirlilik anlamına gelir. 


Nisbet: Şeyh ile müridi arasındaki manevi bağ. Nisbet, Allah [celle celâluhü| ile olan ilişki anlamına gelir. 


Postnişin: Tarikatlarda, dergâhta posta oturan, yani o dergâhın başında bulunan şeyhe verilen isimdir. Postnişin olan kişi o tarikatta merkezi otorite hükmündedir. 
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Onun destur verdiği, vekâlet verdiği halifeleri vardır. O vekiller dergâhta olabileceği gibi postnişinin işaret ettiği coğrafi bölgelere de gönderilmiş olabilir. 


Riyâzet: Perhiz yapmak, nefsi manevi yolculuğa hazırlamak, nefsin hükmünden çıkmak. Nefsi ezmek, kuvvetini kırmak. 


Salih: Arapça, istikamet ve iyilik sahibi dürüst kimseye denir. Bu kelimenin mukabili müfsiddir. 


Sâlik: Yola giren demektir. Mana olgunluğunu elde etmek üzere, tasavvuf yoluna giren kişiye sâlik denir. 


Sefer der-vatan: Arapça ve Farsça'dan oluşan bir sözcük. Vatanda yolculuk yapmak demektir. Bu bir Nakşibendiyye tabiridir. Sâlikin, fena huylardan iyi huylara yönelmesi, beşeri sıfatlardan meleki sıfatlara ulaşması demektir. Maddi yolculuk. ile bir kimsenin kötü huylarını bırakması mümkün değildir. Mühim olan, iç dünyada yolculuktur. Ancak Nakşi şeyhleri, bir mürşid bulana kadar maddi manada sefer yapılmasını tavsiye ederek, irşad ediciyi bulduktan sonra, onun terbiyesinde ikamet etmekle, kötü huylardan iyi huylara yönelmenin önemini vurgulamışlardır. 


Seyrü sülük: Arapça, gitmek ve girmek demektir. Bir şeyhin nezaretinde, Allah”a vuslat için çıkılan manevi yolculuk. Seyrü sülükün dört mertebesi vardır. 


1. Seyr ilallah. 
2. Seyr fillah. 
3. Seyr maallah. 
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4. Seyr anillah. 


Sır: Çoğulu esrar ve sirar olup, Arapça sır, gizli şey, kök, kıymetli, vadinin orta yeri, asıl, nikah, bir şeyin hallisi, efdali, gibi anlamları ihtiva eden bir kelime. Sır, kalpte bulunan rabbâni bir latifedir. Ruh sevginin, kalp marifetin, sır da müşahedenin mahallidir. Ruhani bir nur olup, nefsin haletidir. Sır olmaksızın nefis, iş yapmaktan aciz kalır. Nefsin beraberinde, sırrın himmeti olmazsa, bir fayda elde edilmez. 


Silsile: Sülük senedi, tarikat şeyhlerinin Hz. Peygamber”e varan pir ve üstat zinciri. Tasavvufi yolların hepsinde günümüzdeki mürşidden Peygamber Efendimiz”e kadar ulaşan bir manevi zincir söz konusudur. 


Süfi: Arapça, yünlü, yün giyen anlamına gelen bir kelime. Hakk'a vâsıl olan kişiye, süfi, yolda sülüke devam edene de mutasavvıf denir; süfi, vusul; mutasavvıf usul ehlidir. Süfi kendi nefsinde fâni, Allah ile bâkidir. 
Süfi, nefsin alışkanlıklarından kurtulmuş, hakikatlerin hakikatine ulaşmıştır. Cüneyd-i Bağdâdi, süfilerin, sadece Allah'ın (celle celaluhül bildiği tarzda, Allah ile beraberliğe sahip olduklarını söyler. Bişr-i Hâfi ise süfiyi, “kalbini Allah için saflaştıran kişi” olarak değerlendirir. Onlara süfiyye denilmesi, onların Allah huzurunda, ilk safta bulunmalarından kaynaklanmaktadır. Bu, onların himmetlerinin Allah'a yükselmeleri, yani, kalpleriyle O'na yönelmeleriyle olur. Bir başka görüşe göre, özellikleri ehl-i Suffe'ye benzediği için, bu topluluğa süfiyye denilmiştir. 
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Bir kanaate göre de süf, yani yün giydikleri için, süfiyye adını almışlardır. 


Şeyh: Arapça; önder, kabile başkanı, yaşlı adam anlamına gelen bir kelimedir. Tasavvuf okulu liderlerine şeyh denir. Fonksiyonu bakımından, müridleri halle terbiye etmesi bir yana bırakılırsa, her şeyiyle bir öğretmen görüntüsündedir. Şeyhin şeriat bilgisine sahip, fenâ makamını geçmiş, ahlâk-ı hamide (övülen ahlâk) ile süslenmiş olması gerekir. Kendisi kâmildir, bu yüzden kemale erdirir, yani mükemmildir. 


Takva: Arapça, korkma, sakınma, kaygılanma anlamında bir kelime. Cürcâni bu terimi, icap ettiren fiillerden kendini uzak tutarak korunmak şeklinde tanımlar. 
Takvanın dışı Allah'ın hududunu muhafaza, içi de ihlâs ve niyettir. Takva; dini daha derin bir anlayışla yaşama olayıdır, dinde hassaslıktır. 


Tarikat: Hakk'a ermek için tutulan ve birtakım kuralları bulunan yol. 


Tasavvuf: Arapça; yün giymek anlamında bir kelimedir. Kul ile Allah arasında ihsan olayının gerçekleşmesi veya kulun ihsan vasfını kazanmasının yollarını gösteren bir ilim. 


Telkin: Arapça; birine bir söz anlatmak, öğretmek, dikte etmek anlamlarında kullanılan bir kelimedir. Tarikata yeni giren kişiye şeyhin zikir öğretmesidir. 


Üns: Ülfet etmek, rahat etmek, kalbin sevgili ile neşelenmesi, ruhun güzellikteki kemalden zevk ve lezzet alması. 
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Veli: Arapça, dost anlamındadır. Fâil olarak, taat halinde devamlı olan kişiyi; mefül olarak da Allah'ın nimetleri üzerinde devamlı olan kulu ifade eder. Kısaca, sürekli olarak taate devam eden, isyandan uzak duran, şehvetlerden kaçınan âriflere veli denir. Veli kelimesinin çoğulu “evliya”dır. 


Vesvese: Zararlı olan şüphe, kuruntu. 


Vukuf: Arapça, durmak, vâkıf olmak, yani bilmek demektir. Salikin belirli konularda dikkat sarfedip, onları anlamaya çalışması. 


Vuküf-ı adedi: Arapça, sayıya dikkat etmek demektir. Zikirde sayı önemlidir. Sayının az veya çok olması, ruhun manevi gelişimine ters etki etmesi bakımından sayıya tam anlamıyla uymak gerekir. Nakşi tabiridir. 


Vuküf-ı kalbi: Arapça, kalbe dikkat etmek demektir. 
Buna, “gönle varıp, gönlü beklemek” şeklinde tanım getirilir. Kalbin Allah'tan gayri her şeyden sıyrılıp, Allah tefekküründe sürekliliği koruyarak yoğunlaşması. Sadece Allah'ı düşünme. Nakşi tabiridir. 


Vüsül: Ulaşmak, varmak, erişmek. Hakk'a ermek, kemale ermek, olgunlaşmak, seyru sülükü tamamlamak. 


Zâhir: Dış, dışa ait, zuhur eden, ortaya çıkan, görünen. 


Zikir: Arapça, unutmanın zıddı olan hatırlamayı ifade eden bir kelime. Her işte Allah'ı hatırlamak, zihinde tutmak, yâdetmek. Kendini gafletten kurtarmak. Kulun Allah”ı dil ve kalple anması anlamında tasavvuf kavramıdır. 


Zühd: Şüphelidir korkusuyla mubahların fazlasından sakınmak, ihtiyatlı davranmak, dünyaya düşkün olmamak. Allah rızası için aza kanaat etmek. 
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(RÜTBET ÜZE "HAYATI 


HANAN 
BASAMAKLARI 


HACE YUSUF EL-HEMEDANİ ə 


Bedenin; şeriat yükünü çekmeye âmâde, dini vazifeleri | taşımaya hazır olması, İslâmi gerekliliklerin yolunda | ilerlemesi, yediği, içtiği ve giydiğine dikkat- etmesi Cenâb-ı Hakka itaattir ve hayırlı bir iştir. 
Rabbirl-âlemin'in dini ile huzur bulan, O'nun zikri ile huzurlu ve mütlu olan kimsenin yedi kat gök ve yer ile düşmanlığı ve muhalefeti kalmaz. Öyle ki bu kusur âleminde, faydasızlık dünyasında, vesveseler | sarayında ve bencillik evinde âbâd olmuş bir hüzur | yurduna sahip olur, Artik onun himmet” kuşu ulühiyyet semalarında uçar; dili Hakk'ın sırrında ve “zikrinde, bedeni yanıp erimektedir, dininin huzur | yurdu daha abad haldedir. O, bu ünsiyet ve Hakka — ile Girit daha canlıdır. 
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